Liedblad voor de morgendienst van 12 mei in de Oosterholthoeve

Voorganger: Ds. G.J. Codée

Zingen: OTH 331 Majesteit,

Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U die heel de schepping

door uw hand hebt voortgebracht.
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U bent mijn Verlosser,

mijn schuilplaats en mijn kracht.

Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U die heel de schepping

door uw hand hebt voortgebracht.
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U bent mijn Verlosser,

mijn schuilplaats en mijn kracht.
(Refrein)

Zingen: Weerklank Psalm 27: 2 en 3

2.Eén ding vraag ik de HEER: of ik mag
wonen

bij Hem in huis, zodat Hij daar altijd

zijn liefdevolle goedheid mij kan tonen.
Daar dien ik Hem in zijn aanwezigheid.
Ik weet dat in zijn tent bij tegenslag
beschutting is en ik er schuilen mag.

Ik zing een vrolijk lied en musiceer;

met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.

Zingen: Psalm 85:1en 4

Aanvang: 9.30 uur

Refrein

Wij verhogen U, Heer Jezus;

elke knie zal buigen voor uw troon.

Wij verhogen U, Heer Jezus;

niemand is als U, nee, niemand is als U.

3.Hoor als ik roep, HEER, antwoord op
mijn smeken.

Mijn hart zoekt U, verberg U niet voor
mij.

Wijs mij niet af in toorn, wil tot mij
spreken;

laat uw gezicht zien, ga mij niet voorbij.
U redde mij toch eerder ook, o God?
Laat mij dan nu niet over aan mijn lot.
Al zijn mijn ouders bij mij weggegaan,
U neemt mij, HERE, wel in liefde aan.

Schriftlezing: Filippenzen 2: 5-11, Jakobus 3: 13-18 en Jakobus 4: 1-12

Zingen: Kinderlied OTH 446

Toen de Heer was opgestaan,

is Hij weer teruggegaan

naar zijn Vader in de hemel,

daar kwam Hij vandaan.

Daar zit Hij nu op de troon,

om te helpen en te troosten.

Glorie voor de allerhoogste God. (2x)

Toen de Heer was opgestaan,

is Hij weer teruggegaan

naar zijn Vader in de hemel,

daar kwam Hij vandaan.

Hij regeert met vaste hand,

van het westen tot het oosten.

Glorie voor de allerhoogste God. (2x)



Toen de Heer was opgestaan,

is Hij weer teruggegaan

naar zijn Vader in de hemel,

daar kwam Hij vandaan.

Wat Hij eenmaal heeft gezaaid,
zal Hij nu met blijdschap oogsten.
Glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.

Collecte en zingen: Weerklank Psalm 72: 1 en 2

1.0 God, wil aan de koning schenken
uw recht en wijs beleid,

wil hem, de koningszoon, bedenken
met uw gerechtigheid.

Laat hij uw volk besturen, Here,
rechtvaardig, wijs en zacht,

en uw ellendigen regeren,

hun recht doen op hun klacht.

Verkondiging
Zingen: Psalm 138: 1 en 3
Zingen: Weerklank 429: 1,3 en 4

1.Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,

ontluistert elke waarde,

o red ons, sterke Heer.

4.Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:

uw vrede wint de strijd!

2.Dan zullen bergen vrede dragen
en heuvels heilig recht.

Voor heel het volk zal hij doen dagen
het heil, hun toegezegd.

Ellendigen zal hij bevrijden

van onrecht dat hen drukt

en armen redden uit hun lijden,
vertreden wie verdrukt.

3.Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven

bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.




