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Doelstelling Commissie Kerk en Israél

Binnen wijkgemeente 2 van de Hervormde Gemeente lJsselmuiden-Grafhorst bestaat sinds
september 2021 de commissie Kerk en Israél. Zij bestaat uit 3-5 leden en heeft een kerkraadslid als
contactpersoon uit de kerkenraad. In haar opdracht weet de commissie zich verbonden met de
inhoud van Ordinantie 1: Het belijden en artikel 2: Het gesprek met Israél van de Protestantse Kerk in
Nederland. Daarnaast is die verbondenheid ook beschreven in het beleidsplan 2014-2019 en in het
huidige beleidsplan 2021 onder ‘De Visie’ van wijk 2.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de commissie zijn de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament. Daaruit
leiden wij af, dat de christelijke gemeente wortelt in Israél. Zij mag delen in het kennen van de enige
ware God, J,H,W,H, Zijn Messias, Jezus Christus, Zijn heil, geboden en toekomst. Daarin is Israél als
Gods eerstgeboren en uitverkoren zoon, de volken alle eeuwen tot zegen. Israél zelf, de volken en de
gemeente moeten zich dat ook blijvend bewust blijven. Elke vorm van vervangingsleer wordt
afgewezen.

Opdracht

Het doel van de commissie is om het inzicht van jongeren en ouderen in de gemeente te verbreden
en te verdiepen met betrekking tot:

[E

) de onverbrekelijke relatie Kerk en Israél

2) deJoodse wortels van het christelijk geloof

3) de weg die God gaat met Zijn volk

4) alle vormen van Jodenhaat en antisemitisme om die te ontmaskeren en af te wijzen
5) de staat Israél

6) het gesprek met het Joodse volk
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Uitvoering
De commissie wil op meerdere manieren haar uitgangspunt en opdracht praktisch vorm geven.

1) Door het stimuleren van de predikanten om in prediking en catechese aandacht te geven aan
de relatie Kerk en Israel.

2) Door daadwerkelijk vorm te geven aan de jaarlijkse Israélzondag op de eerste zondag in
Oktober, catechese lessen te verzorgen en materiaal aan te bieden met betrekking tot de
relatie Kerk en Israél.

3) De mogelijkheid bieden om op de studiekringen aandacht te besteden aan een onderwerp
Kerk en Israel.

4) Door het aanbieden van cursussen aan gemeenteleden.

5) Door de gemeente op de hoogte te houden van nieuws en feiten rond de staat Israél.

6) Door de blijvende voorbede voor het Joodse volk, de staat Israél en de situatie in het
Midden-Oosten.

7) Door vorm te geven aan onze opdracht om Israél te troosten, ondersteunen, lief te hebben
en jaloers te maken.

Onze geestelijke houding tegenover het Joodse volk en de staat Israel

Bij het uitvoeren van onze opdracht past in de eerste plaats een luisterende houding. Dat het Joodse
volk in meerderheid Jezus van Nazareth niet herkent als de Messias, moeten wij ernstig nemen. Ook
als christelijke gemeente moeten wij ons bewust blijven van onze schuld tegenover het Joodse volk
vanwege de vervangingsleer. Daardoor zijn wij als gemeente onze blijvende roeping vergeten om het
Joodse volk jaloers te maken op zijn Messias en wordt God onpeilbaar veel verdriet aangedaan.

Als commissie erkennen wij, dat het Joodse volk recht heeft op het beloofde land op grond van de
schriften en in het verlengde hiervan op een geordende samenleving. Die bestaat sinds 1948 als de
staat Israél. Die berust op Gods beloften en Zijn hand in de geschiedenis en op afspraken binnen het
volkenrecht. In de aanvallen op het bestaan van Israél als Joodse staat herkennen wij vormen van
Jodenhaat en haat tegen de God van Israél en Zijn Messias.

Toekomst van het Joodse volk

Als commissie zien wij uit naar de volle vervulling van Gods beloften aan Zijn volk: de herkenning
door geheel Israél van Jezus van Nazareth als de gekomen Messias en Verlosser. Zoals geschreven
staat in Romeinen 11:26-27. “De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden
van Jakob”.

Samen met Israél mogen we uitzien naar Zijn komst!



