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Quote:
“Ik vind het belangrijk dat de kerk een plek is

waar we mogen delen in geloof, hoop en liefde. Het is
een plek waar we samenkomen om God te ontmoeten
en ons geloof te verdiepen, om te bidden, om te vieren
en te rouwen, om te zingen en te luisteren. We willen
gastvrij en uitnodigend zijn voor jong en oud - voor de

huidige en voor de volgende generaties. We willen
omzien naar elkaar en naar mensen die een steuntje
in de rug kunnen gebruiken. Dat vind ik waardevol en
daar wil ik graag aan bijdragen. Daarom geef ik ook dit

jaar weer aan Actie Kerkbalans.”

Geeft u ook vandaag voor de kerk
van morgen? 

Voor de één is dit samen de liturgie vieren en luisteren naar Gods Woord. 
Voor de ander is dit dienstbaar zijn en naar elkaar omzien. Voor iedereen is

het dus anders, maar over één ding zijn we het allemaal eens: de kerk doet ertoe.
De kerk speelt een belangrijke rol op de ijkpunten van ons leven. Ook 
daarom vinden we het waardevol om haar in stand te houden, maar

kerk-zijn kost geld. Hiervoor zijn we financieel afhankelijk van onze leden en 
organiseren we ieder jaar Actie Kerkbalans.

Actie Kerkbalans is de belangrijkste financiële actie voor onze kerk. Met uw
steun kunnen we erediensten houden, pastorale zorg verlenen, omzien 

naar elkaar en onze kerkgebouwen openhouden. 
Alleen met uw bijdrage kunnen we blijven doen waar we als kerk voor 

staan. En alleen als iedereen bijdraagt kunnen we het geschenk van onze 
kerk doorgeven aan de volgende generaties. Uw bijdrage doet ertoe.

Wat betekent 
kerk-zijn voor u?



Begroting 2026 
In januari vindt opnieuw Actie Kerkbalans plaats. Voor 2026 begroten wij op een
vrijwillige bijdrage van € 533.640,-, nodig om het grootste deel van de geraamde
uitgaven van € 870.976,- te dekken. Ondanks een verhoging van de verwachte
bijdragen met bijna 6% sluit de begroting nog met een klein tekort. Door groei van
de gemeente breiden wij komend jaar onder meer het pastoraat uit. Ook investeren
we in noodzakelijk onderhoud. Daarom doen wij een vrijmoedig beroep op u om,
waar mogelijk, mee te helpen als vrijwilliger én om royaal te geven. Geef ook in
2026 met een dankbaar hart voor de opbouw van onze gemeente.

De complete begroting is in te zien via de website www.dorpskerk.com

Soms krijgen wij de vraag: waar moeten wij eigenlijk aan denken? Uiteraard mag u geven naar
draagkracht en met liefde. Als richtlijn kunt u 2% van uw verwacht belastbaar inkomen hanteren.

Baten
Levend geld                                          722.290

Onroerende zaken                            117.660

Subsidies                                                 11.086

Rente                                                        10.000

Totaal                                                    861.036

Lasten
Pastoraat                                               361.972

Kerkelijke gebouwen                         163.180

Salarissen                                                 35.312

Kerkdiensten en activiteiten              88.000

Afdrachten                                               39.848

Beheer en administratie                     37.300

Overige gebouwen                               28.130

Afschrijvingen                                         13.234

Bankkosten                                                4.000

Totaal                                                      870.976



Verwachtend bouwen

Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan… 
(Psalm 127:1)

Hoe moet het verder in de gemeente? Hoe bereiken we jongeren en ouderen met het
evangelie van zonde en genade? Hoe staat het er financieel voor en wat is er

komende jaren allemaal nodig? Het is goed en belangrijk om over deze en andere
vragen na te denken. Waarbij we de waarschuwing aan het begin van Psalm 127 niet

moeten vergeten. Zonder de zegen van de HEERE gaat het niet. O ja, we worden
opgeroepen te bouwen, maar laten we het van ons bouwen niet verwachten. Onze
verwachting door en uit genade om Jezus’ wil op de HEERE stellen. ‘Wij moeten op
Gods zegen steunen en niet op ons eigen beleid.’ Het is de HEERE Zelf Die het huis

bouwt. Laten we in afhankelijkheid van de HEERE bouwen en geven van wat we van
Hem ontvingen en onze verwachting alleen op Hem stellen.

 
Ds. M. Noorderijk namens de Algemene Kerkenraad
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