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Van harte gefeliciteerd met jullie trouwplannen! Als gemeente zijn wij voor het huwelijk en geloven 

dat de Schepper een prachtig en uniek ontwerp heeft voor de liefde tussen man en vrouw. Daarom 

gaan we er ook bewust mee om en vinden het belangrijk dat een huwelijk ook in de kerk bevestigd en 

ingezegend wordt. Een hoogtepunt van de feestelijke dag die jullie met vrienden en familie en dus 

ook in de gemeente mogen beleven! 

Omdat stellen nogal eens vragen: ‘hoe werkt het met het plannen van je kerkelijke huwelijksdienst?’, 

hebben we onderstaand overzicht voor jullie opgesteld: 

  

- Om na te vragen of de kerk op een bepaalde datum en tijd beschikbaar is, kun je contact opnemen met het 

kerkelijk bureau: zie dorpskerk.com/contact. Neem meteen ook contact op met de dominee; je moet tenslotte 

ook een predikant hebben voor de trouwdienst.   

- Van het kerkelijk bureau ontvang je ook een invulformulier om een aantal gegevens aan te leveren. Probeer 

dit terug te sturen zo gauw deze info bij jullie bekend is.  

- Een trouwdienst is een officiële kerkdienst en als wijkgemeente hechten wij eraan dat de dienst in een 

kerkgebouw, bij voorkeur in onze eigen dorpskerk, plaatsvindt. Een kerkdienst is in principe openbaar waardoor 

ook gemeenteleden erbij aanwezig kunnen zijn. Daarom houden wij de huwelijksdiensten graag in de 

dorpskerk, die je als gemeentelid daarvoor kosteloos ter beschikking wordt gesteld. Als je voor een ander 

kerkgebouw kiest, kan het zijn dat er een vergoeding wordt gevraagd voor de reistijd en reiskosten van de 

predikant, ouderling en diaken.  

-  Elk jaar wordt er in onze gemeente een ‘pre-marriage course’ gegeven door Arnold en Thamar van der Linde. 

Het is een praktische en leerzame cursus voor stellen die bijna gaan trouwen. We rekenen erop dat je -wanneer 

je bij ons je huwelijksdienst aanvraagt- ook meedoet met deze cursus. Dat is om zo te zeggen ‘part of the deal’. 

Je zult er geen spijt van krijgen, want het zijn mooie en nuttige avonden.1 Op het moment dat je je bij het 

kerkelijk bureau en de dominee hebt gemeld, word je vanzelf uitgenodigd voor de cursus.  

- De dominee nodigt jullie ongeveer zes weken voor de bruiloft uit voor een gesprek in de pastorie. Die avond is 

bedoeld om evt.  verder kennis te maken, te spreken over het huwelijk in het christelijk geloof en om samen de 

dienst vorm te geven en door te spreken. 

- Als je meer muzikanten wilt dan alleen een organist, moet je die zelf regelen en ook met de koster overleggen 

wat er mogelijk is qua geluidstechniek. Op het formulier (zie boven) kun je aangeven of  je ook zelf de organist 

wilt regelen.  

- De liturgie voor de trouwdienst stelt de predikant (in overleg met jullie) op. Jullie mogen voorkeuren 

doorgeven voor psalmen en liederen en evt. een tekstgedeelte. In de dienst is er een collecte voor de kerk. 

Uiteindelijk maken jullie zelf het liturgieboekje en zorgen jullie (of degene die jullie inschakelen…) dat er 

voldoende exemplaren aanwezig zijn.  

- Wij verwachten van stellen die in onze gemeente trouwen dat ze nog niet ongehuwd samenwonen. Mocht 

dat bij jullie anders zijn gelopen, wacht dan niet te lang om dit met de predikant of wijkouderling te bespreken. 

Ook als je twijfels hebt bij het geloof of je betrokkenheid bij de kerk, is het vaak goed om al eerder een 

kennismakinggesprek te hebben om te kijken of het bij jullie past om in de kerk te trouwen.  

Voor vragen hierover, of andere vragen over het kerkelijk huwelijk kun je terecht bij de predikant of 

jullie ouderling. We wensen jullie een goede voorbereiding toe!  

 
1 In deze cursus zullen Arnold en Thamar op een leuke en serieuze wijze, met soms ook humoristische voorbeelden vanuit hun 

eigen huwelijk, ervaringen met jullie delen en jullie ook laten nadenken over zaken waar je wellicht nu nog niet over hebt 

nagedacht. Belangrijk om te weten: Er zijn meerdere stellen op de avonden aanwezig en dat is natuurlijk ook heel gezellig maar 

je doet de avonden, de gesprekken en de oefeningen écht als stel samen (dus niet als groep). 

 


