Liedblad voor de middagdienst van 1 maart in de Dorpskerk.

Aanvang: 16.00 uur
Gezinsleerdienst

Zingen: OTH 363

1.U roept ons samen als kerk van de
Heer,

verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich
thuis!

2.Jaag naar de liefde, de vrucht van de
Geest

die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons
geeft:

veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:

liefde brengt samen, verbindt en
aanvaardt.

Refrein: Breng ons samen, €én in uw
naam.

leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons
geeft.

Zingen: Psalm 84: 1

Zingen: Psalm 48: 6

Predikant: Ds. A. Groothedde

3.U roept ons samen voor Woord en
gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en
recht;

gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het
geheim,

om samen uw kerk en van Christus te
zijn.

Refrein

4.Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Refrein

Schriftlezing: Exodus 12: 1 — 14 en Leviticus 17 : 10 — 14

Thema: Bloed is Leven

Zingen: OTH 120

1.Jezus, Hij kwam om ons leven te geven,

daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.



Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.

Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde.

Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

Refrein: Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.

En heel mijn hart aanbidt

uw heil’ge naam.

En Heer, ik hou van U,

want U hield eerst van mij.

Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

2.Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden.

Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.

Want Hij is niet lang in het graf gebleven.

De dood kon onmoog’lijk Gods liefde verslaan.

Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven.

Heel de schepping roept zijn naam.
Refrein
Zingen: Weerklank Psalm 103: 1,3 en 4

1.Zegen, mijn ziel, de grote naam des
HEREN,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft
geleid,

gedenk zijn goedheid, die u wil
vergeven,

die u geneest, die uit het graf u leven
veriost en kroont met goedertierenheid.

3.Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

4.Z0 hoog en wijd de hemel staat
gerezen

boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.

Zo ver verwijderd 't westen is van 't
oosten,

zo ver doet Hij van hen die Hij wil
troosten

de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.



Zingen: OTH 115

1.1k wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,

die zichzelve gaf aan 't kruishout,
en mij redde van de dood.

Refrein: Zing, o zing van mijn
Verlosser,

met zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

2.’k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op zich nam mijn straf;
hoe in liefde en genade,

Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Refrein

3.’k Wil mijn dierb’re Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht;

Hij kan overwinning geven

over zond’ en satans macht.

Refrein

4.1k wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.

Refrein



