
Liedblad voor de morgendienst van 1 maart in de Oosterholthoeve. 
Aanvang: 09.30 uur Predikant: Ds. C. H. Bax  
 
Zingen: Sela – Stad van God 
 
1.In de stad van God,   
waar het licht nooit dooft,  
daar heeft Hij een thuis  
voor wie leven uit geloof.  
Daar zal ik Hem zien, in die stad.  
Daar zal ik Hem zien,  
de geliefde van mijn hart.  
  
2.In de stad van God  
is geen dood, geen angst,  
want God woont bij ons  
en zijn liefde duurt het langst.  
Daar zal ik Hem zien, in die stad.  
Daar zal ik Hem zien,  
de geliefde van mijn hart.  
  

3.Daar juichen engelen,  
daar zingen heiligen: 
alle eer aan Hem! 
Daar juichen engelen, 
daar zingen heiligen; 
straks klinkt daar ook mijn stem, 
in de stad van God: 
het nieuwe Jeruzalem. 
  
4.Op die stad van God  
is mijn hoop gericht;  
hierdoor houd ik vol:  
ik zal leven in zijn licht.  
Daar zal ik Hem zien, in die stad.  
Daar zal ik Hem zien,  
de geliefde van mijn hart. 

 
Aanvangstekst: Psalm 33: 18 en 19a 
 
Zingen:  Psalm 146: 1 en 4 
 
Wetslezing + samenvatting: Mattheüs 22: 37 - 40  
 
Zingen:  Weerklank Psalm 139: 1 en 14  
 
1.HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

14.Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

   
Schriftlezing: Lukas 22: 31 – 34 en 47 - 62 
 
Kindermoment:  Gezicht toont uitdrukking 
 
 
 
 
 
 



Zingen Kinderlied: OTH 497 
 
Refrein: God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet. 
 
En weet je wat zo mooi is; 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou.  
Ja, Hij houdt van jou. 
Ja, Hij houdt van jou en mij. 
 
Refrein 
 
Zingen: Weerklank Lied 153: 1, 2, 5 en 6 
 
1.Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
 
2.’k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
 
5.Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? 
Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen, 
nu ik van vijand Gods en tegenstander 
in vriend verander. 
 
6.Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 
 
Preek: Tekst Lukas 22: 61a – Thema `Een ogenblik`.  

 
Zingen: Psalm 31: 5 en 17 
 
Zingen: Psalm 32: 4 en 6 
 

 


