
Liedblad voor de morgendienst van 15 maart in de Oosterholthoeve. 
Aanvang: 09.30 uur Predikant: Ds. M. Noorderijk 
 
Zingen: Sela – Ik leef 
 
Refrein: Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 2x 
  
1.Hij vraagt ons hem te volgen. 
Ik ga hem achterna. 
Zijn weg leidt naar het leven, 
maar ook langs Golgotha. 
 
2.Daar leer ik los te laten, 
zoals Jezus heeft gedaan. 
Daar sterft mijn oude mens, 
om met hem weer op te staan. 
 
Refrein 2x

3.Voor hem is heel mijn leven. 
Ik leg het voor hem neer. 
Wat heb ik te verliezen? 
Mijn rijkdom is de Heer! 
 
4.Ik volg met open handen 
en ontvang wat hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mijzelf, 
omdat Jezus in mij leeft. 
 
Refrein 2x 

 
Zingen: Psalm 19: 1 en 7 
 
Zingen: Weerklank Psalm 119: 6 
 
3. O God, ik ben van harte zeer verblijd 
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen. 
   
Schriftlezing:  Lukas 9: 18 – 20 
  Lukas 22: 31 – 34 
  Lukas 22: 54 – 62 
 
Zingen Kinderlied: Marcel & Lydia – Samen op weg naar Pasen 
 
Refrein: Samen op weg naar Pasen 
samen op weg, de toekomst tegemoet 
samen op weg naar Pasen 
samen op weg en weten het komt goed 
samen op weg naar Pasen 
geweldig dat dat kan en dat dat mag 
samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag! 



1.Stilstaan bij zijn intocht 
in de stad Jeruzalem 
stilstaan bij hosanna 
tot de woorden: kruisigt hem! 
stilstaan bij zijn angsten 
bij zijn pijn en het verraad 
maar weten dat het leven 
dankzij Hem weer verder gaat 
 
Refrein 
 
2.Stilstaan bij de dingen 
die Hij voor ons heeft gedaan 
stilstaan bij het kruis dat 
je op Golgotha zag staan 
stilstaan bij zijn leven 
dat Hij voor de mensen gaf 
en stilstaan bij de vrouwen 
bij het openstaande graf 
 
Refrein

3.Samen mogen lezen 
van de weg die Hij moest gaan 
hoe Hij door zijn liefde 
zelfs de dood wist te verslaan 
voelen dat Hij meegaat 
voelen dat Hij in ons leeft 
het wonder van het Paasfeest 
dat ons weer een toekomst geeft 
 
Refrein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 

 
Preek:  Tekst uit Lukas 22: 32a,  

Thema: De grote Voorbidder 
 
Zingen: Psalm 68: 10 
 
Zingen: Psalm 146: 3 en 8 
 
 
 

 


