Liedblad voor de morgendienst van 7 december in de Oosterholthoeve.
Aanvang: 09.30 uur Predikant: ds. A.H. van Mourik

Zingen: Sela — Volheid van Genade

1.Volheid van genade Refrein
die de schepping draagt
Geliefde van de Vader 3.Volheid van het leven
geboren uit een maagd bron van overvloed
Is in de nacht verschenen Genade ons gegeven
Licht dat ons verlicht oneindig groot en goed
De glans van Gods genade O vreugde van de Vader
die straalt van Zijn gezicht Gods geliefde Zoon

Zijn liefde is genade
Refrein: Onze hoop ligt in een kribbe Zijn kribbe wordt een troon
Deelt ons menselijk bestaan
Wij knielen en aanbidden Refrein 2x

'God met ons' is Zijn naam

2.Volheid van genade

die Gods glorie toont

De grootheid van de Vader
heeft onder ons gewoond
Die zich voor ons vernedert
legt zijn glorie af

Zijn oordeel is genade

Zijn kribbe wordt een graf

Zingen: Psalm 84: 1,3 en 4
Lezen: Avondmaalsformulier
Zingen: Psalm 27: 7
Schriftlezing: Jesaja 40: 12 - 31

Zingen Kinderlied: OTH 541: 1,2 en 3

Refrein: Mijn God is zo groot, 1.De bergen schiep Hij, rivieren erbij,
zo sterk en zo machtig. de sterren maakte Hij ook!

Er’s niets wat God niet kan doen. Refrein

2.Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij. 3.Heb jij soms verdriet? 't Is God die je
Hij zorgt voor jou en voor mij. Ziet.

Refrein Hij legt Zijn handen op jou.

Refrein



Zingen: OTH60:1,2,3en 4

1.Uit de diepten roep ik U
HEER, mijn God.

Ik heb U nodig, Here luister
nu ik schor gebeden fluister,
luister toch,

HEER, luister toch.

2.Als U niets dan zonden zag,
HEER, mijn God,

wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven. Dus verdient U
diep ontzag,

ons diep ontzag.

Zingen: Weerklank Psalm 147: 3 en 4

3.Zing, zing om beurt om Hem te danken,

ontlok de lier de schoonste klanken
voor onze God, Hem die in luister
de hemel dekt met wolkenduister,
de aarde drenkt met milde regen,
het gras doet spruiten allerwegen,
de dieren zegent met zijn gaven

en hoort de roep der jonge raven.

Zingen: Weerklank Psalm 103: 1,2 en 5

1.Zegen, mijn ziel, de grote naam des
HEREN,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf u leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

5.Zoals een vader liefdevol zijn
armen

slaat om zijn kind, omringt ons met
erbarmen

God onze Vader, want wij zijn van
Hem.

3.1k blijf wachten tot U komt,
HEER, mijn God.

Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht,

het morgenlicht.

4.Israél, hoop op de Heer,

hoop op God,

want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden.

Hij maakt vrij.

Hij maakt jou vrij!

4 Voor God is alle kracht van paarden
en macht van mensen zonder waarde.
Het snoeven van wie wapens dragen
is niet naar s Heren welbehagen.

Zijn welbehagen zal slechts wezen
met allen die Hem needrig vrezen,

die met hun harten voor Hem open

op zijn genade_en liefde hopen.

2.Loof Hem, die zo met gaven u
verzadigt,

dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht
verkregen,

Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn
wegen,

op Israél zijn zegen uitgestort.

Hij die ons zelf uit aarde heeft
genomen,

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht
gekomen,

slechts leven op de adem van zijn

stem



