
Liedblad voor de morgendienst van 8 maart in de Oosterholthoeve. 
Aanvang: 09.30 uur Predikant: Ds. M. J. Tekelenburg  
 
Doopdienst 
 
Zingen: Sela – Huis van Vrede 
 
Vers 1: Wat ik zo nodig heb 
Boven alle dingen 
Wat echt belangrijk is 
Is bij U te vinden 
In alles wat ik zocht 
Was ik steeds op zoek naar U 
 
Vers 2: Wie kent mijn hart als U? 
De tranen die ik huilde 
In uw aanwezigheid 
Mag ik altijd schuilen 
U roept mij dichterbij 
In uw armen ben ik thuis 
 
Refrein: Liever één dag bij U 
In dit huis van vrede 
Dan duizend dagen leven 
Zonder uw liefde, Jezus 
Ik geef alles aan U 
Heel mijn hart en mijn ziel 
Zijn voor U alleen

Vers 3: Ook als het niet meer gaat 
Als ik geen rust kan vinden 
Dan ben ik niet alleen 
Ik zal blijven zingen 
Dat ik bij U mag zijn 
Heel mijn leven dicht bij U 
 
Liever één dag bij U 
In dit huis van vrede 
Dan duizend dagen leven 
Zonder uw liefde, Jezus 
Ik geef alles aan U 
 
Refrein 
 
Vers 1 

 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 105: 2 en 5  Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Lied 307a, OTH 2025 vers 1 en 2 + refrein. `De zon komt op, maakt de 
morgen wakker`.  (Opwekking 733) 
 
Vers 1: De zon komt op, maakt de morgen wakker, 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt zijn heilige naam. 
 



Vers 2: Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde, 
Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Refrein 
 
Doopformulier en gebed  
   
Zingen: Psalm 22: 16 (kinderen worden binnengedragen) 
 
Doopbediening 
 
Toezingen: Psalm 134: 3 
Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 19: 17 - 30 
 
Zingen Kinderlied: Lied 429, OTH 2025: `Als ik mijn ogen sluit en denk aan 
Golgotha`. (Opwekking 85) 
 
1.Als ik mijn ogen sluit 
En denk aan Golgotha 
Dan lijkt het net of ik 
Daar op die heuvel sta 
Ik zie het houten kruis 
Zie wat de mensen doen 
Dat Jezus sterven moet 
Want dat gebeurde toen 
 
2.Ik hoor opnieuw Zijn stem 
Die roept: het is volbracht! 
En daarna wordt het stil 
't Is donker als de nacht 
Toen stierf Hij aan het kruis 
Toen was de pijn voorbij 
O, ik weet meer dan ooit 
Dat Hij dit deed voor mij

3.Ik doe mijn ogen dicht 
En vouw mijn handen stil 
Ik bid met heel mijn hart 
Wat ik Hem zeggen wil 
Heer, aan dat houten kruis 
Droeg U de straf voor mij 
Ik had nog nooit een Vriend 
Die zoveel hield van mij 

 
Zingen: Weerklank Lied 443 
 
1.Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 



2.Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
3.De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. 
 
4.‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
5.O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
6.‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Preek: Johannes 19: 25 – 27 Jezus` zorg voor Zijn moeder. Hij bindt mensen 
samen onder het kruis 

 
Zingen: Psalm 72: 4 en 7 (nieuwe berijming) 
 
4. Wie tot hem roept zal hij bevrijden; 
wie zwak is staat hij bij. 
Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden; 
wie vast zit maakt hij vrij. 
Wie arm zijn of door zorg gebogen, 
verdrukt of diep in nood – 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij redt hen van de dood. 

7. Laat iedereen de HEER bezingen, 
de God van het verbond. 
Hij, Hij alleen doet grote dingen, 
bazuin zijn glorie rond! 
Zijn naam gaat elke naam te boven; 
breng Hem voor eeuwig eer. 
Laat alles wat bestaat Hem loven. 
Ja, amen, prijs de HEER! 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen: Psalm 146: 3, 4 en 8 (vooraf aan het zingen zal er gecollecteerd worden) 
 
Zegen 

 


