
Liedblad voor de middagdienst van 8 juni in de Dorpskerk. 
Aanvang: 16:00 uur Predikant: ds. A.J. Post  
 
Zingen: OTH 134 
 
Als de hemel openbreekt,  
het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest  
ons met zijn kracht bekleden. 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan:  
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
een vuur van liefde voor God! 
 
Als U heilig vuur ontsteekt,  
als antwoord op ons bidden, 
is de kracht die ons ontbreekt 
aanwezig in ons midden. 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw!

(Refrein) 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
een vuur van liefde voor God! 

 
Zingen: Psalm 108: 1 en 2
 
Zingen: Psalm 111: 6 
 
Schriftlezing: Jesaja 6: 1 - 13 
 
Zingen: Weerklank Psalm 67: 1 en 2 
 
1.De Here God zij ons genadig 
en tone ons zijn aangezicht. 
Zijn zegen schenke Hij weldadig, 
Hij doe ons wandlen in zijn licht, 
opdat allerwegen volken zien de zegen 
van uw heil, uw woord. 
Ja, in alle landen, aan de verste stranden, 
worde het gehoord. 
 
 



2.Dat alle volken U belijden, 
U loven, Heer, met hart en mond, 
dat alle landen zich verblijden, 
laat juichen heel het wereldrond. 
Volken zult U richten, / U gaat vrede stichten 
door gerechtigheid. 
Volken aller landen / worden door uw handen 
tot uw heil geleid. 
 
Preek: Jesaja 6: 8 
 
Zingen: OTH 389 
 
Wij gaan op weg met brandend hart, 
met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de 
landen, 
zingend van de nieuwe dag. 
 
Tweeduizend jaar, en dag en nacht 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten 
naar een liefde die verwarmt.

Laat de vlam weer branden, 
als een helder baken; 
als heraut van ’t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank’len, 
laat de liefde branden, 
als een vuur, als een vuur. 
 
De liefde roept, de waarheid spreekt; 
dat is de kracht waarmee wij gaan, 
om hen die vallen, hen die wank’len 
op te vangen in uw naam. 
 
(Refrein 2x) 
 
Als een vuur, als een vuur. 

 
Zingen: OTH 350 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, dan bent U Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 


