
Liedblad voor de morgendienst van 8 juni in de Oosterholthoeve. 
Aanvang: 09.30 uur Predikant: ds. M van Dam  1e Pinksterdag  
 
Zingen:  Sela – Geest van Waarheid en Genade 
 
Geest van waarheid en genade, 
die in onze harten woont, 
wijs ons nu op God, de Vader; 
leid ons samen naar de Zoon. 
Breng ons telkens Jezus’ woorden 
levend in herinnering; 
één in Hem, uit U geboren, 
vormen wij Gods huisgezin. 
 
Geest, die sprak door de profeten, 
laat ook ons uw stem verstaan. 
Spreek tot ons en laat ons weten 
hoe wij steeds uw wegen gaan.  
Kom, bedek ons als een schaduw, 
maak ons heilig, toegewijd; 
tot de Zoon van God de Vader 
ook in ons gestalte krijgt.

Geest van Hem, die Jezus Christus 
uit de dood heeft opgewekt, 
die wie wankelt op wil richten 
door de kracht die in ons werkt; 
geef ons leven, geef ons vrede, 
geef ons zicht op Gods gezicht; 
tot Hij neerdaalt uit de hemel 
in een oogverblindend licht. 

 
Zingen:  Psalm 134: 1 en 3 + Weerklank Lied 199: 1, 2 en 4   
 
1.Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
 
2.Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

4.Hoor, Heil’ge Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

 
Zingen: OTH 141: 1 en 3 
 
1.Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in ’t barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
 

3.Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom’. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

 



Wetslezing uit Galaten 5  Zingen: Weerklank Psalm 51: 5 
 
Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Schriftlezing: Johannes 16: 5 - 15 
 
Zingen Kinderlied: Weerklank Lied 203: 1 en 3  
 
1.O Heilige Geest, o heilige God, 
U bent de Trooster in ons lot. 
Gezonden van de hemeltroon 
door God de Vader en de Zoon, 
o Heilige Geest, o heilige God! 

3.O Heilige Geest, o heilige God, 
open ons hart voor uw gebod; 
ontsteek in ons uw liefdegloed, 
die alle weerstand wijken doet, 
o Heilige Geest, o heilige God! 

  
Zingen: Psalm 119: 9 en 17  Zingen: Psalm 25: 2 
 
Zingen: OTH 379 
 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen.  Refrein 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Staan wij oog in oog met U Heer. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Daalt uw stralende licht op ons  
Schijn in mij, schijn door mij.   Neer.   
      Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons 
Refrein: Kom, Jezus kom,   leven. 
vul dit land met uw heerlijkheid.   U volmaakt wie volkomen zich  
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. geven. 
Zend uw rivier, laat uw heil   Schijn in mij, schijn door mij. 
heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord:   Refrein 
dat het licht overwint. 
 
Heer, ’k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 


