
Liedblad voor de morgendienst van 1 december in de Oosterholthoeve
Voorganger: Ds. M. van Dam                                          Aanvang: 9.30 uur  
                                          doop- en belijdenisdienst 
  
Zingen: OTH 190: 1 en 4 
 
1.Heer, U bent mijn leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 

4.Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen 
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

Zingen: Psalm 92: 1 en 2 
 
Uitleg over de betekenis van de doop en het belijdenis doen 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 105: 5  
 
Vragen aan doopouders  
Belijdenisvragen 
Doopbediening 
Jawoord gemeente 
 
Zingen: Psalm: 134: 3 
 
Schriftlezing: Psalm 92 
 
Zingen: OTH 539 
 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 
 

Read your bible, pray every day, 
pray every day, pray every day. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow, 
if you want to grow, 
if you want to grow. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow. 

 
 



Collecte en zingen: Weerklank Psalm 92: 7 en 8 
 
7.Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron / de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn. 
 
8.Zij zullen vruchten dragen / voor ’s HEREN heiligdom 
tot in hun ouderdom, / tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven: / God is hun heil, hun rots! 
Ik loof de daden Gods, / zijn recht is hoog verheven. 
 
Preek 
 
Zingen: Weerklank lied 56: 1 en 2 
 
1.Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok bent! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ik ga onder in ellend’. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik werklijk vruchtbaar zij! 
 

2.Die groei kan ik mijzelf nooit geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

Zingen: OTH 264 
 
1.Wees mijn verlangen, o Heer van mijn 
hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
 

2.Geef mij uw wijsheid, uw woorden van 
eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt.

3.Geef mij uw schild en uw zwaard in 
de strijd, /maak mij tot machtige daden 
bereid./ Wees als een burcht, als een 
toren van kracht, / wijs mij omhoog 
waar uw liefde mij wacht. 

4.Wat baat mij rijkdom of eer van een 
mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

 
5.Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
 
6.Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
 


