
Liedblad voor de middagdienst van 10 mei in de Dorpskerk
Voorganger: Ds. W. C. Polinder                     Aanvang: 16.00 uur    
Deze dienst is de derde in de serie van drie in het kader van Diepgang aan de IJssel 
over de schaduwkanten van het Oud-Testamentisch Godsbeeld.  
Het thema van de verkondiging is 'Een troostrijk woord: God is een Wreker’.  
 
Zingen: Onze schuilplaats is God (OTH 196) 
 
1.Er is hoop die groter dan de dood is 
Er is leven sterker dan het sterven 
Er is licht dat niemand ooit kan doven 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen 
 

2.Er is vrede ver voorbij de onrust 
Er is blijdschap dieper dan de tranen 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons niet zal verlaten 

3.Onze hulp en onze verwachting is in U 
Voor eeuwig 
 
Refrein 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit uw handen kan 
roven. Een machtige rots, onze 
schuilplaats is God 

4.Er is troost die sterker dan de pijn is 
Er is vreugde groter dan ons lijden 
Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 

 
5.Onze hulp en onze verwachting is in U 
Voor eeuwig (refrein) 
 
6.Tot aan de dag dat U bij ons komt 
wonen En alle tranen voor altijd zal 
drogen Is het uw Geest die ons helpt te 
geloven Een machtige rots, onze 
schuilplaats is God 

7.Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Voor eeuwig (refrein) 

 
8.Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
Is het uw Geest die ons helpt te geloven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Zingen: Weerklank Psalm 9:1, 5 en 6 
 
1.Ik zal met heel mijn hart, o HEER, 
in psalmgezang, uw naam ter eer, 
blij al uw wonderen verhalen, 
U, Allerhoogste, dank betalen. 
 

5.De Here troont in eeuwigheid 
en oordeelt in gerechtigheid. 
Hij zal rechtvaardig vonnis spreken, 
als rechter alle onrecht wreken.

6.Daarom zal Hij in nood en pijn 
een burcht voor de verdrukten zijn. 
Hij zal zich aan hun zijde scharen, 
hun toevlucht wezen in gevaren. 



Zingen: Psalm 67: 2 
 
Schriftlezing: Deuteronomium 32: 39-43/ Nahum 1: 1-8/2 en 
Thessalonicenzen 1: 3-10 
 
Zingen: Psalm 94:1, 2 en 7 
 
Zingen: Weerklank Psalm 46: 2 en 3 
 
2.Een brede stroom verheugt Gods 
woning, 
de stad van d’allerhoogste Koning. 
Zij wankelt niet, want God troont daar, 
bij ’t morgenlicht bevrijdt Hij haar. 
De volken hadden zich verheven, 
God sprak – Hij deed de aarde beven. 
Een vaste burcht voor Israël 
is Jakobs God – Immanuël! 
 

3.Kom en aanschouw Gods grote 
werken, 
de Here overwint de sterken. 
Hij richt alom verwoesting aan 
en doet de vijand ondergaan. 
Want al zijn lansen en zijn bogen 
vernietigt Hij voor aller ogen. 
Staak uw verzet en geeft Mij eer, 
Ik ben de hoogverheven HEER

Zingen: ‘Hij is Koning’ (Sela) 
 
1.Ontzagwekkend is Gods 
onbegrensde macht 
Zijn gezag dat de wereld regeert 
Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing 
bracht 
In de zoon overwon triomfeert 
Zie hoe Jezus met Gods kracht bekleed 
Aan het kruis elke duistere macht 
Elke keten voor ons verbroken heeft 
Niets of niemand betwijfelt zijn gezag 

2.Heel de wereld moet weten wie Jezus 
is 
Die de dood onderworpen heeft 
Overweldigend hoe hij de strijd beslist 
Alle machten ontwapend heeft 
Zie hoe Jezus roemrijk zegeviert 
En ook ons bekleedt met zijn kracht 
Onaanzienlijk zijn wij maar Jezus niet 
Halleluja van hem is alle macht 

 
3.Waar ons leven zijn schoonheid en 
glans verliest 
Als een bloem in het veld verdort 
Zijn wij niet zonder hoop wij vrezen niet 
Heel de wereld behoort aan God 
Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit 
Ontzagwekkend met glorie bekleed 
Onweerstaanbaar is hij die zo'n glans  

 
 
4.Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit 
Ontzagwekkend met glorie bekleed 
Onweerstaanbaar is hij die zo'n glans 
verspreidt 
Hij is koning van al wat adem heeft 

verspreidt 
Hij is koning van al wat adem heeft 


