
Liedblad voor de morgendienst van 10 mei in de Oosterholthoeve
Voorganger: Prop. J. F. Leeflang                           Aanvang: 9.30 uur  
 
Zingen: OTH 394 “Geef ons vrede” 
 
1.Hoeveel mijlen nog te reizen? 
Welke wegen nog te gaan? 
Welke ster zal ons wijzen 
naar dat land waar geen grenzen 
bestaan? 

2. ‘t Is de droom van alle eeuwen: 
de aarde nieuw, de mensen vrij, 
maar geen huilen of schreeuwen 
bracht die wereld een stap dichterbij.

 
Refrein 
Geef ons vrede. 
Schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede 
waarop de schepping wacht. 
 

3.'k Zie Uw rijk in al die dromen. 
'k Zie Uw licht in elke traan 
en ik bid: Uw rijk kome; 
dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 
(refrein) 

Zingen: Opwekking 510 “Dit is mijn verlangen” 
 
1.Dit is mijn verlangen: U prijzen, 
Heer; 
met mijn hele hart aanbid ik U. 
Al wat binnen in mij is verlangt naar U; 
alles wat ik vind wil is in U. 
 
 

2.Heer, ik geef U mijn hart, 
ik geef U mijn ziel; 
ik leef alleen voor U. 
Leid de weg die ik ga 
elk moment dat ik besta 
Heer, doe uw wil in mij 

Zingen: Psalm 25: 2 en 3 
 
Schriftlezing: 1 Timotheüs 6 3-21 
 
Kinderlied: OTH 483 “Dank u wel voor de sterren” 
 
Dank U wel voor de sterren en de maan, 
dank U wel voor het groeien van het graan, 
dank U wel voor de dieren in de wei, 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
  
Dank U wel voor de bloemen in het gras, 
dank U wel voor de vissen in de plas, 
dank U wel voor de bossen en de hei, 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
 
Dank U wel voor de wolken en de wind, 
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind, 
dank U wel want U bent zo heel dichtbij, 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
 
 



Zingen: Weerklank Psalm 49:1 en 3 
 
1.Gij volken, overal ter wereld, hoort! 
Kom, stervelingen, luister naar zijn woord, 
of u nu rijk bent en in weelde baadt, 
dan wel gering en niet in aanzien staat. 
’t Is enkel wijsheid wat mijn mond onthult, 
van louter inzicht is mijn hart vervuld. 
Ik zal mijn oor naar wijze spreuken keren, 
u mijn geheim met zang en citer leren. 
 
3.Want zie, hoe zelfs de wijze sterven moet. 
De dwazen zwelgen wel in overvloed, 
maar zij vergaan, ’t graf blijft hun niet bespaard, 
hun rijkdom is voor anderen vergaard. 
Zij denken: onze huizen houden stand, 
naar onze namen noemen wij ons land.  
De mens, hoe trots en praalziek in zijn streven, 
hij eindigt als het stomme vee zijn leven. 
 
Preek “De ware rijkdom” 
 
Zingen: Weerklank 267:1, 4, 5 en 6 
 
1.Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 

4.Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 

5.Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heil’ge Geest er woon’. 
 

6.Neem ook mijne liefde, Heer, 
’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 

Collecte 
 
Zingen: Psalm 118: 7, 11 en 14 
 
 
 


