
Liedblad voor de avonddienst van 11 jan. in de Dorpskerk 
Aanvang: 18.30 uur                      Predikant: Ds. J. Snaterse 
 
Zingen: Alles wat adem heeft (Sela) 
 
(Refrein) 
Alles, alles wat adem heeft: 
zing het uit, prijs nu de Heer! 
Zolang Hij lucht in je longen geeft: 
zing het uit, alles wat adem heeft. 
 

1.Loof de Heer in zijn heilige huis. 
Loof Hem hoog in de hemel. 
Loof de Heer om zijn daden vol macht. 
Laat heel de wereld het weten. 
(Refr.) 
 

2.Loof de Heer met de mooiste muziek 
Loof Hem, want Hij is heilig. 
Loof de Heer; onze God is uniek. 
Laat heel de wereld Hem prijzen!  
(Refr.) 

 
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 
 
 
Zingen: Weerklank Ps. 36:2 
 
2.Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, 
uw trouw reikt tot de wolkenboog, 
uw recht is hoog verheven. 
Uw oordeel is onpeilbaar diep, 
U, HERE God, die alles schiep, 
houdt mens en dier in leven. 
Groot is uw goedheid, trouwe God! 
Ja, mensenkindren vluchten tot 
de schaduw van uw vleuglen. 
Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. 
U laaft hem met uw overvloed: 
een stroom van louter vreugden. 
 
 
Schriftlezing: Zacharia 2:8-13 
                       Johannes 1:35-43 
 
Tekst: Johannes 1:40 
 
 
 
 
 



Zingen: Weerklank 41: 1, 2 en 3 
 
1.Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 

2.Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘’k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadezen’, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 

3.Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 
 
 
Zingen: Psalm 27: 2 en 3 
 
 
Zingen: Weerklank Ps. 92: 7 en 8 
 
7.Zoals de cederbomen 
hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron 
de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn,  
zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. 
Hun lot zal in zijn hand zijn. 
 
8.Zij zullen vruchten dragen  
voor ’s HEREN heiligdom 
tot in hun ouderdom,  
tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven: 
God is hun heil, hun rots! 
Ik loof de daden Gods,  
zijn recht is hoog verheven. 
 


