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Zingen: OTH 189 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, 
U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
(Refrein) 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden 
van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. (Refr.) 
 
Zingen: Weerklank 459:1, 2 en 3 
 
1.Op bergen en in dalen 
en overal is God; 
Hoog in de hemelzalen 
en hier op aard’ is God; 
waar mijn gedachten zweven, 
hoe ver ook, daar is God; 
omlaag en hoog verheven, 
ja overal is God. 
 

2.Zijn trouwe vaderogen 
zien alles van nabij; 
wie steunt op zijn vermogen, 
beschermt en zegent Hij. 
Hij hoort de jonge raven, 
bekleedt met gras het dal; 
Hij geeft alom zijn gaven, 
Hij draagt het gans heelal. 

 
 
 



3.Verlaten mij ook allen, 
die bij mij blijft, is God, 
zou ’k struikelen of vallen – 
ik weet: mijn hulp is God. 
Waar trouwe vriendenhanden 
niet redden, daar is God; 
in dood en doodse banden, 
ja overal is God. 
 
Zingen: Psalm 85: 1 en 4 
 
Schriftlezing: Hosea 11 en Mattheüs 2: 12-23 
 
Kinderlied: OTH 496 
 
1.God heeft een plan met je leven, 
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen 
’t is meer dan een gevoel. 
Hij doet meer dan je kan bidden, 
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, 
ik weet dat Hij je kent. 
 

2.Dus stap uit je boot, 
durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp 
en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, 
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, 
in de moeilijke tijd: 
God is trouw. 

Halleluja, halleluja! 
Halleluja, halleluja! 
Halleluja, halleluja! 
Halleluja, halleluja! 
 
Dus stap uit je boot… 
 
Zingen: Psalm 80: 6 en 10 
 
Zingen: Psalm 105: 2 en 24 
 
Zingen: Weerklank Ps. 72: 8 en 10 
 
8.‘De koning moge eeuwig leven!’ 
bid elk met diep ontzag. 
Men zal hem goud van Sjeba geven, 
hem prijzen heel de dag. 
Het land zij vol van golvend koren, 
gekoesterd door de zon, 
dat zijn geruis alom laat horen 
als op de Libanon. 
 

10.De HERE God zij lof bewezen 
door alle tijden heen. 
Die HEER, in Israël geprezen, 
doet wondren, Hij alleen. 
Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, 
aan Hem alleen de eer. 
De aarde juiche met haar zangen: 
Ja, amen! Loof de Heer! 

 


