
Liedblad voor de morgendienst van 13 juli in de Oosterholthoeve
Voorganger: Ds. M. van Dam                              Aanvang: 09.30 uur    
 
Zingen: Weerklank lied 282: 1, 2 en 3  
 
1.Het Woord van God brengt goede 
vruchten voort, 
in ieder mens die luistert naar uw woord; 
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig 
vrucht. Het keert niet onvervuld terug. 

2.Beproef mijn hart dat voor u openligt; 
niets is verborgen voor uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
moet zwijgen als U tot mij spreekt

 
3.De stem van liefde die in stilte spreekt; 
een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 
diep in mijn hart uw woorden schrijft. 
 
Zingen: OTH 321  
 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
Ik erken: U, Heer, bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik ook denk of voel. 
 

Refrein 
En ik ga door de poorten met een 
loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
’k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs uw naam, 
God van de eeuwigheid. 

Want de Heer is goed. 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, amen!  
Ja, de Heer is goed, 
zijn liefde en zijn trouw 
zijn tot in eeuwigheid, amen! 
(Refrein) 
 
Zingen: Weerklank Psalm 19: 3 en 4 
 
3.Volkomen is Gods woord. / ’t Verkwikt elk die 
het hoort 
en deze wet begeert, 
daar Gods getuigenis / hem die nog inzicht mist, 
de ware wijsheid leert. 
Hoor naar het woord van God. / Volmaakt is zijn gebod, 
betrouwbaar, rein en heilig. 
Zijn woord, dat ons verlicht / en onze voeten richt, 
geleidt ons vast en veilig. 
 
 



 
4.De dienst van God de HEER / verheugt het hart steeds meer 
en duurt in eeuwigheid. 
Rechtvaardig is de wet / die God heeft ingezet 
en die ten leven leidt. 
Zijn woord, dat ons behoudt, / maakt rijker dan fijn goud, 
is zoeter nog dan honing. 
Wie daarin zich verheugt, / vindt in dat woord zijn vreugd, 
zijn rijkdom, zijn beloning. 
 
Schriftlezing: 1Koningen 3: 5-28 
 
Zingen: OTH 567  
 
Refrein 
Zoals klei in de hand van de 
pottenbakker, 
zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. 
Zoals klei in de hand van de 
pottenbakker, 
zo maak Ik jou een vat tot mijn eer. 

 
Kneed mij, Here God, 
ook als het soms wel eens pijn doet. 
Kneed mij, Here God, 
U weet precies hoe ik zijn moet. 
(Refrein) 
 

 
Kneed mij, Here God, 
’k wil mij opnieuw aan U geven. 
Kneed mij, Here God, 
U maakt iets moois van mijn leven. 
 
Zingen: Psalm 111: 2 en 6 
 
Preek 'Bijbelse wijsheid' 
 
Zingen: Psalm 86: 6 
 
Collecte en zingen: Weerklank Psalm 72: 6, 7 en 10 
 
6.Ja, elke koning zal zich buigen 
en knielen voor hem neer. 
Elk volk zal van zijn macht getuigen, 
hem dienen tot zijn eer. 
Want deze vorst hoort naar de armen 
die roepen in hun nood. 
Hij helpt verdrukten vol erbarmen 
en redt hen van de dood. 
 

7.Hij zal zich over elk ontfermen 
die zonder helper is. 
Hij zal geringen trouw beschermen, 
hun redding is gewis. 
Hij zal hen van geweld bevrijden, 
al gaat het nog zo hoog, 
hun bloed, hun tranen en hun lijden 
zijn kostbaar in zijn oog. 

10.De HERE God zij lof bewezen 
door alle tijden heen. 
Die HEER, in Israël geprezen, 
doet wondren, Hij alleen. 

Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, 
aan Hem alleen de eer. 
De aarde juiche met haar zangen: 
Ja, amen! Loof de Heer!



 


