
Liedblad voor de morgendienst van 14 mei in de Oosterholthoeve
Voorganger: Ds. H. J Donken                                Aanvang: 9.30 uur  
 
Zingen: Heer we kijken omhoog (Sela) 
 
1.Heer we kijken omhoog en denken 
aan U 
U was hier bij ons en waar bent U nu 
U lijkt soms zo ver te zijn 
 

2.Heer U bent nu bij God Hij gaf U de 
macht 
U heerst overal bij dag en bij nacht 
Van nu tot in eeuwigheid 

Refrein 
Jezus hoog op de troon 
U leeft U straalt als de zon 
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen 
U laat ons nooit alleen 
 
3.Heer we leven voor U al is het soms 
zwaar. U geeft ons uw Geest U geeft 
ons elkaar 
Geen mens hoeft alleen te zijn (refrein) 

4.Heer we kijken omhoog en zien naar 
U uit 
U komt weer terug dan zijn wij uw bruid 
U zult altijd bij ons zijn 

  
Zingen: Psalm 47: 1 en 3 
 
Zingen: Psalm 68: 9 
 
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-13 
 
Kinderlied: OTH 441  
 
1.Elk oog zal Hem zien als Hij komt 
op de wolken, op de wolken. 
Elk oog zal Hem zien als Hij komt 
met macht en majesteit. 
 

Refrein 
Halleluja, zingt de Here een nieuw lied. 
Hij is bij ons, Hij is bij ons. 
Halleluja, zingt de Here een nieuw lied. 
Hij is bij ons voor altijd.

 
2.Hij brengt al zijn kinderen thuis 
op de wolken, op de wolken. 
Hij brengt al zijn kinderen thuis 
met macht en majesteit.  
 
Zingen: Weerklank Psalm 110: 1, 2 en 4 
 
1.Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: 
Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, 
totdat Ik elke vijand heb gebroken 
en als een voetbank voor u neergelegd. 
 
 



2.De Here wil u met zijn macht bekleden, 
van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf: 
voer met gezag, door vijanden bestreden, 
de heerschappij die God, de Heer, u gaf. 
 
4.De Here heeft u deze eed gezworen – 
en het berouwt Hem niet in eeuwigheid: 
Zó als Ik Melchisedek had verkoren, 
wil Ik dat gij voor eeuwig priester zijt. 
 
Prediking n.a.v.  Handelingen 1: 10-11      
Thema “Hemelstarend” 
 
Zingen: Psalm 98: 4 
 
Zingen: OTH 396: 1, 2 en 3 
 
1.Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijne troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf, 
en prijs Hem in all’ eeuwigheen, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 

2.Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len om Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond’re pracht

3. Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
’t Klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt, 
en vrede heerst alom, 
wordt d’ aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 
 
 
 


