
Liedblad voor de avonddienst van 14 december in de Dorpskerk. 
Aanvang: 18.30 uur Predikant: ds. E.J. Prins 
 
Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal 
 
Zingen: OTH 369 
 
1.Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 
Refrein: Toon mijn liefde 
aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb ik ook jou liefgehad.

2.In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 
Refrein 2x 

 
Stil Gebed + Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 91: 1 en 10 (Tijdens het naspel zal de dominee de tafel 
gereedmaken) 
 
Lezen aan de tafel: 1 Korinthe 11: 24 – 27 
 
Gebed:  (Uit Proeve gereformeerde liturgie) met gezamenlijk Onze Vader 
  
Viering Heilig Avondmaal 
 
Lezen: 1 Petrus 4: 7 – 11 
 

 

Zingen: Psalm 103: 1, 3 en 6 
 
Dankgebed voor het Heilig Avondmaal en gebed om de opening van het 
Woord 
 
Schriftlezing: Daniël 12: 1 - 13 
 



Zingen: Weerklank Psalm 149: 3 en 5 
 
3.De HEER gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Wees verheugd, die de HEER verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 
en roem zijn grote macht. 

5.Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs ’s HEREN welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen ’s HEREN naam. 

 
Preek 
 
Zingen: OTH 400: 1, 2, 3 en 4 
 
1.Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als Jezus weer zal komen op de wolken, 
als al wat leeft, de natiën, de volken, 
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 
 
2.Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als God zijn tent zal opslaan bij de 
mensen, 
Als volken niet gescheiden meer door 
grenzen, 
zich zullen scharen onder Christus’ vlag. 
 
 
 

3.Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als heel de schepping zal gezuiverd 
wezen, 
als d’aarde zal vernieuwd zijn en 
genezen, 
van al ons kwaad van heel ons 
wangedrag. 
 
4.Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als God Zijn volk met heerlijkheid zal 
kronen, 
en in het nieuw Jeruzalem doet wonen, 
wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 

Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen: Weerklank 109: 6 en 7 
 
6.Verhef dan nu uw harten, 
al bent u diepbedroefd. 
Te midden van uw smarten 
verschijnt die u behoeft. 
Al drukt het kruis uw schouder, 
al dooft het laatste licht, 
uw Trooster en Behouder 
staat voor uw aangezicht. 

7.Nog eens zal Hij verschijnen 
als richter van ’t heelal, 
die ’t hoofd van al de zijnen 
voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen, 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 
reeds schemert boven ’t graf. 

 
Zegen   
 
 

 


