
Liedblad voor de middagdienst van 18 jan. in de Dorpskerk 
Aanvang: 16.00 uur                         Predikant: Ds. J. Bredenhoff 
 
Zingen: OTH 394 
  
1.In de hemel is de Heer 
en Zijn glans is als kristal. 
Hij is de Heilige van God 
en Hij heerst over ’t heelal. 
Er is kracht in Zijn woord, 
als de waat’ren bruist Zijn stem, 
als de zon op de zee zo blauw, 
zo is de rijkdom van Zijn trouw. 
(Refrein) 

 

2.Miljoenen in gereedheid, 
staan de engelen om Zijn troon. 
Verbijsterend Zijn sieraad 
en de schoonheid van Zijn kroon. 
Er is kracht in Zijn woord, 
als de waat’ren bruist Zijn stem 
als de zon op de zee zo blauw, 
zo is de rijkdom van Zijn trouw. 
(Refrein) 

(Refrein) 
En aan U alle macht, 
alle heerlijkheid en kracht 
en aan U is de eer 
en de lof want U regeert! 
U regeert! 
 
U regeert in onze harten, 
U regeert over het heelal, 
U regeert in ons leven, 
U regeert overal! 
 
Er is kracht in Zijn woord, 
als de wateren bruist Zijn stem, 
als de zon op de zee zo blauw, 
zo is de rijkdom van Zijn trouw. 
 
(Refrein) 
 
 
Zingen: Psalm 1: 2 en 4 
 
 
Zingen: Psalm 98:3 
 
 
Schriftlezing: Mattheüs 7: 15-23 en Catechismus Zondag 3 
 
 
Thema: “Onder behandeling: de diagnose” 
 
 



Zingen: OTH 182 
 
1.Genade, zo oneindig groot, 
dat ik, die ’t niet verdien, 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 
 
2.Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 
 
3.Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
4.Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
 
 
Zingen: Psalm 52: 1 en 7 
 
 
Zingen: Psalm 68: 10 
 
 
 
 
 
 
 
 


