Liedblad voor de avonddienst van 18 mei in de Dorpskerk

Voorganger: Ds. M. van Dam
Zingen: OTH 177

1.De Heer op wie mijn hart vertrouwt,
bent U die zoveel van mij houdt.

Ik ben verwonderd, sprakeloos,

dat U mij kent, dat U mij koos.

Uw kostbaar bloed verloste mij;

eens was ik slaaf, nu ben ik vrij.

O, ik was blind tot U liet zien:

het is genade, onverdiend!

Wij gaan op weg met goede moed,
vol van uw Geest die ons behoedt.
De vreugde die nog voor ons ligt,
houdt heel ons hart op U gericht.
U bent de hoop van ons bestaan;
U laat ons nooit verloren gaan!
Sterk in uw kracht, met zekerheid,
leidt U ons naar uw koninkrijk.

U bent de hoop van ons bestaan;
U laat ons nooit verloren gaan!
Sterk in uw kracht, met zekerheid,
leidt U ons naar uw koninkrijk.
Zingen: Psalm 95: 1,2 en 3

HC zondag 52b

Aanvang: 18.30 uur

2.Wij volgen U Heer, overal,
waarheen U ons ook brengen zal.
Dwars door beproeving, door de strijd,
bouwt U het hemels koninkrijk.

Ons hele leven, hier en nu,

blijft U in ons, en wij in U.

O Jezus in uw grote kracht,

wordt alles wat U wilt, volbracht!

Vraag 128: Hoe besluit u uw gebed? Antwoord: Want van U is het Koninkrijk en de
kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Dat wil zeggen: dit alles bidden wij U, omdat
Gij als onze koning, die de macht over alles bezit, zowel de wil als het vermogen
hebt ons alle goeds te geven; en dit alles opdat daardoor niet ons, maar uw heilige

naam eeuwig lof wordt toegebracht.

Vraag 129: Wat betekent het woordje amen? Antwoord: Amen wil zeggen: het zal
waar en zeker zijn. Want het is veel zekerder dat God mijn gebed verhoort, dan dat

ik in mijn hart voel dat ik dit van Hem verlang.



Zingen: Weerklank 453

Machtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard’ en hemel prijzen U,

glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Schriftlezing: Psalm 146, 2  Korinthe 1: 15-22
Zingen: Weerklank Psalm 141: 1,2 en 3

1.U, HEER, roep ik, U geldt mijn smeken,
snel mij te hulp en hoor mij aan,

U roep ik, wil mij gadeslaan,

laat mij uw bijstand niet ontbreken.

2.Laat, HEER, mijn gebed en mijn handen
geheven zijn, tot U gericht

als reukwerk voor uw aangezicht,

als offers die des avonds branden.

3.Doe mij, HEER, te rechter tijd zwijgen,
laat mij niet spreken zonder grond,
bewaak de deuren van mijn mond,

laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen.
Preek ‘vol vertrouwen bidden’

Zingen: Gezang 5: 9

Collecte en zingen: Psalm 89: 1 en 8




