
Liedblad voor de morgendienst van 19 april in de Oosterholthoeve 
Aanvang: 9.30 uur                                    Predikant: Ds. T.T.J. Pleizier 
                                   
 
Zingen: OTH 308 
 
1.Duizend generaties knielen in 
aanbidding, 
het lied van alle eeuwen zingen zij. 
Zij die al geloofden of nog geloven 
gaan, 
zij zingen voor het Lam in eeuwigheid. 
 

2.Uw Naam is de hoogste, 
Uw Naam is de grootste, 
Uw Naam staat altijd bovenaan. 
Alle tronen en krachten, 
regering en machten, 
Uw Naam staat altijd bovenaan.(Refr.1) 

 
Refrein 1: 
In de hemel klinkt: Heilig. 
Heel de schepping zingt: Heilig. 
U bent hoogste Heer: Heilig. 
Voor altijd heilig. 
 

3.Als je bent vergeven en als je bent 
verlost, 
zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 
Als je leeft in vrijheid, 
door Jezus' bloed gekocht, 
zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 
Zing je lied voor eeuwig en amen.(Ref.2 

 
Refrein 2: 
In de hemel klinkt: Heilig. 
Heel de schepping zingt: Heilig. 
U bent hoogste Heer: Heilig. 
Voor altijd heilig. 
 

Heel Uw volk zingt uit: Heilig. 
Voor U, Majesteit: Heilig. 
U bent voor altijd heilig. 
Voor altijd heilig. 

Uw Naam is de hoogste… 
 
 
Zingen: Weerklank Ps. 147: 1 en 7 
 
1.Lof zij de HEER, goed is het leven 
als ’s Heren lof wordt aangeheven. 
Lieflijk en recht te allen tijde 
is ’t onze God ons lied te wijden. 
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, 
het volk in ballingschap verloren 
brengt Hij er samen, heelt hun wonden, 
hoezeer hun harten zijn geschonden. 
 

7.De HEER heeft Jakob uitverkoren 
om naar zijn heilig woord te horen. 
Aan Israël heeft Hij ten leven 
zijn rechten en zijn wet gegeven. 
Zo deed Hij aan geen andre volken. 
Laat ons des HEREN lof vertolken. 
De kracht, de heerlijkheid, de ere 
zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

 
Zingen: Psalm 26: 1, 2 en 3 
 
 



Zingen: Weerklank Ps. 22a: 1 en 2 
 
1.Waarom hebt U mij verlaten? 
God, mijn God, ik schreeuw om hulp. 
Hebt U mij alleen gelaten? 
Dag en nacht roep ik om rust. 
Waar is redding, waar is antwoord? 
Waar de stilte, die ik zoek? 
Toch bent U de heilge God, die 
op Isrels zangen zetelt. 
Op U bouwde ’t voorgeslacht, 
dat U redde uit zijn nacht. 
 

2.HEER, Gij hebt hen niet verlaten, 
niet de dood voor hen beraamd. 
Want zij hebben zich verlaten 
op de God, die niet beschaamt. 
Ben ik wel een mens op aarde? 
Als een worm word ik vertrapt, 
spot bezorgt mij klap op klap. 
Voor de lachers niet van waarde. 
Spot lijkt wel hun levenstaak; 
voor hen ben ik leedvermaak. 

Schriftlezing: Psalm 22:10-27 en  daarna Zingen: Weerklank Ps. 22a: 10 
 
10.Volken buigen voor U neder, 
voor uw heilig aangezicht. 
Door de heerschappij des HEREN 
worden volkeren gericht. 
Want de HERE God is koning 
heel de aard’ zijn machtig rijk. 
Welgedanen, arm en rijk, 
komen naar des HEREN woning 
om te delen in het maal. 
Vreugde vult de koningszaal. 
 
Schriftlezing: Luk. 24: 25-27 en 44-49 en daarna Zingen: Weerklank Ps. 22a: 11 
 
11.Alle stervelingen knielen 
voor de God die ’t leven gaf. 
Geenszins redden zij hun zielen 
uit de greep van ’t kille graf. 
Maar hun kind’ren zijn geroepen, 
tot de dienst aan God gebracht. 
Zij vertellen ’t nageslacht 
van gerechtigheid, van vrede. 
Ja, de HEER doet recht met macht. 
Wat God doet draagt vrucht met kracht! 
 
Kinderlied: OTH 476 
 
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 

Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 

 
 
 



Zingen: OTH 8  
 
Refrein: 

De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
 
1.Hij roept mijn naam; 
ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; 
brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; 
heeft mij teder verbonden. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te 
zijn.(Refr.) 
 

2.Hij gaat mij voor; 
ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht 
om weer op te staan. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven 
door het zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te 
zijn. 

Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal. 
naar een plaats 
waar ik eeuwig thuis zal zijn. 
 
Zingen: Psalm 89: 7 en 8 
 
Zingen: OTH 340 
 
1.U schiep zon en maan en 
sterrenpracht. 
Vader U bent het geheim 
van het leven; alles toont uw macht. 
U bent alles wat mijn hart verlangt. 
U bezielt mij; Heer U houdt 
heel mijn leven veilig in uw sterke 
hand.(Refr.) 

2.U geeft regen, zon en overvloed. 
Vader, U bent het geheim 
van het leven dat U bloeien doet. 
U doorgrondt mij en U houdt van mij. 
Wat een wonder; Heer, U bent 
heilig, hoogverheven, maar ook heel 
dichtbij.(Refr.) 

 
Refrein: 
Lof, aanbidding, alle dank in mij 
stroomt over uit mijn hart. 
U maakt mij blij. 
Van uw liefde zal ik blijven zingen. 
Ik prijs uw naam. 
 
Heilig is de Heer almachtig.     ) 
Waardig, waardig is zijn naam.)2x 
 
 


