
Liedblad voor de morgendienst van 19 okt. in de Oosterholthoeve 
Aanvang: 9.30 uur                                      Predikant: Ds. A. Baas 
 
Zingen: OTH 281 
 
1.Jezus, U blijft niet op afstand 
staan: 
U bent één gebed bij mij vandaan. 
Niemand anders komt zo dichtbij, 
U bent hier en woont in mij. 
 

2.Hier ben ik in uw aanwezigheid. 
Breek de muur af die mij van U 
scheidt. 
Leer mij steeds meer uw stem 
verstaan: 
kom tot mij en spreek mij aan.(Refr.)

 
(Refrein) 

De Heer is hier, Hij die de vrede bracht, 
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart. 
Hij zegent jou en mij: 
Hij is hier en maakt ons vrij. 
 
3.Heer, ontmoet mijn hart en maak 
het vrij. 
Neem de onrust weg en zegen mij. 
Schenk uw vrede die bij mij blijft; 
liefde die mijn angst verdrijft. 
 

4.Heer, U bent het rustpunt van mijn 
hart. 
In uw armen vind ik nieuwe kracht.  
Niemand anders dan U alleen, 
draagt mij door dit leven heen.   
(Refr. 2x) 

 
Zingen: Psalm 145: 2 
                                                                                         Qr-code voor collecte: 
 
Zingen: Psalm 119: 83 
 
 
Schriftlezing: Daniël 2: 17-45 
 
Tekst: Daniël 2: 27-28a  “Uit de droom geholpen” 
 
 
Kinderlied: OTH 498 
 
1.’k Heb Jezus nodig, heel mijn 
leven. 
’k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 
In m’n handel, in m’n wandel, 
in m’n slapen en ontwaken, 
’k heb Hem nodig, dag aan dag. 
 

2.’k Wil Jezus volgen, heel mijn 
leven. 
’k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 
In m’n handel, in m’n wandel, 
in m’n slapen en ontwaken, 
’k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 



Zingen: Weerklank Ps. 97: 1 en 5 
 
1.De HEER alleen regeert, 
als Koning hoog geëerd 
tot aan de verste stranden. 
Verheug u alle landen. 
Hij hult zijn majesteit 
in wolk en donkerheid. 
Zijn troon staat vast en hecht,  
gegrond op heilig recht 
en op gerechtigheid. 
 

5.U, die de HEER bemint, 
bij Hem bescherming vindt,  
als goddelozen woeden, 
wil voor het kwaad u hoeden. 
’t Is God die vreugde spreidt 
voor wie zijn naam belijdt. 
U, die oprecht gelooft, 
nooit wordt uw licht gedoofd. 
Wees in de HEER verblijd. 
 

Zingen: Weerklank 36 
 
1.Hoger dan men ooit bergen zag 
rijst Sion op de jongste dag; 
hoor wat er gaat gebeuren! 
Het huis des Heren, hemelhoog, 
verheft zich dan voor ieders oog, 
wijd open gaan de deuren. 
Dan hoort men wereldwijd een stem: 
Kom, ga nu naar Jeruzalem, 
beklim de berg des Heren. 
God zelf wijst ons de wegen aan; 
de paden die wij moeten gaan 
zal Hij ons allen leren. 
 
 

2.De volken voor zijn aangezicht 
verstommen dan in dat gericht, 
God zal zijn stem verheffen. 
Dan zal de strijd gestreden zijn, 
geen angst, geen honger en geen 
pijn 
zal dan nog mensen treffen. 
Gods vrede daalt op aarde neer 
om alom zwaard en spies en speer 
tot ploegen om te smeden; 
de oorlog wordt niet meer geleerd, 
de haat die volkeren verteert 
behoort tot het verleden. 
 

3.Vervuld is dan de oude droom, 
als ieder onder eigen boom 
in vrede zal verkeren. 
De vijgeboom zal bloeien gaan, 
de wijnstok weer vol vruchten staan 
–zo spreekt de Heer der heren. 
 

De volkeren, zij dwalen voort: 
hun god, die naar hun stem niet 
hoort, 
bevrijdt en redt hen nimmer. 
Laat ons dan wandelen met God, 
een lamp, een licht is zijn gebod 
voor altoos en voor immer. 

Zingen: OTH 396: 1 en 3 
 
1.Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijne troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf, 
en prijs Hem in all’ eeuwigheen, 
die ’t heil voor u verwierf. 

3.Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
’t Klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt, 
en vrede heerst alom, 
wordt d’ aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom!

 


