Liedblad voor de avonddienst van 2 november in de Dorpskerk

Voorganger: Dr. T. T. J. Pleizier
Zingen: In Jezus’ naam (OTH 381)

In de nacht van ons bestaan,
een wereld ver bij God vandaan,
delen wij zijn liefde uit,

door de kracht van Jezus’ kruis.
Stervend als het goede graan,
doen wij wat Jezus heeft gedaan:
trekken heel de wereld door,
leven Gods genade voor

Maak het goede nieuws bekend,

dat Jezus leeft en wij met Hem.

Door de liefde die van God

in ons hart is uitgestort.

Als de liefde in ons leefft,

die niet zichzelf zoekt maar die geeft,
dienen wij in kwetsbaarheid

en leven voor gerechtigheid.

(Refrein 2x)

Zingen: Psalm 138:1 en 2

Zingen: OTH 210 U bent de God die roept

1.U bent de God die roept,
mijn hart en leven zoekt,

die mij gevonden heeft;

het eeuwig leven geeft.

Als aan U toegewijd,

mijn hart en mond belijdt:

Ja, Jezus is mijn Heer;

dan kniel ik voor U neer.

Ik heb jou gekozen,
opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mij blijvend vrucht te dragen,
ga dan in mijn Naam.

(Refrein)

Refrein

Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.

Aanvang: 18.30 uur

Refrein

Ga dan heen: verkondig zijn Naam
aan iedereen, want Jezus is Heer!
Ga dan heen en twijfel niet meer:
Hij is bij ons, zal met ons gaan.

2.Mijn Jezus, geef mij kracht,
als ik Uw hulp verwacht;

voltooi in mij uw werk

en maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt,

in moeite en in strijd,

houd ik gelovig stand;

Heer, neem me bij de hand.

Blijf in mijn liefde, alle dagen;

in liefde voor elkaar.

Wat je de Vader ook wilt vragen,
vraag het in mijn Naam. (Refrein)

Belijden onze Heer,
Jezus onze Heer,
Jezus, amen.



Schriftlezing: Psalm 1 en Mattheus 10:34-39

Tekst van de Gewone Catechismus vraag en antwoord 2:

Vraag: Ga je niet zelf over je eigen geluk?

Antwoord: Gelukkig niet! Wij zouden ons vergissen, wanneer God ons de keuze
liet. Daarom heeft Jezus gezegd: Wie voor zichzelf leeft, zal het leven verliezen,
maar wie zijn leven kwijtraakt aan Mij, zal behouden worden.

Zingen: Weerklank Psalm 1

1.Gelukkig wie niet deelneemt aan 't
beraad, -van hen die kwaad doen, op
hun weg niet gaat, -noch zitten wil waar
mensen samenkomen-, die
schaamteloze spot met God niet
schromen, -maar die zijn vreugd vindt in
de wet van God

en dag en nacht gedenkt aan zijn gebod.

2.Want hij zal zijn zoals een mooie boom,
in goede grond geplant nabij een stroom;
een boom waarvan het blad nooit af zal
vallen, -waaraan men vruchten vindt in
duizendtallen. In tijden zelfs van ramp en
tegenspoed

gaat het hem goed, gelukt het wat hij
doet.

3.Heel anders gaat het hem die 't kwaad bemint:

hij is als kaf, dat wegwaait op de wind.

Geen zondaar zal de ondergang ontkomen,
als in 't gericht Gods oordeel wordt vermomen,

God houdt van hen die rechte wegen gaan.
Wie dat niet wil, zal niet voor Hem bestaan.

Preek
Thema: Is geluk een keuze?

Zingen: Weerklank Psalm 112a:1,2 en 4

1.Geluk zal ieder mens beleven,
die vol ontzag voor God wil leven,
die vreugde vindt in zijn gebod
en eer betoont de goede God.
Zijn nageslacht ervaart ontzag
wanneer zij trouw zijn elke dag.

4 Hij is niet bang voor slechte tijding,
Zijn godsvertrouwen is bevrijding.

Hij is standvastig, onbevreesd.

Dus vreest de vijand hem het meest.
De arme kent zijn gulle hand,

zijn eerlijkheid kent heel het land.

Collecte

Zingen: Psalm 68:10

2.Zijn huis telt schatten vol van
waarde

en altijd handelt hij rechtvaardig.
Hij is een licht in donk’re tijd

voor wie zich aan de HERE wijdt.
Hij is genadig, recht door zee

en leeft altijjd goedgunstig mee.




