Liedblad voor de morgendienst van 2 november in de Oosterholthoeve

Voorganger: Prop. A. Groothedde

Zingen: OTH 276

1.Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,

troost mij dan liefdevol

en moedig mij weer aan.

3.Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Zingen: Psalm 95:1 en 2
Zingen: Weerklank Psalm 86;4

Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwe naam.
HEER mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit

loof ik tot in eeuwigheid.

Aanvang: 09.30 uur

2.Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.

Uw Woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,

leid mij dan op uw weg,

de weg die eeuwig is.

4.Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,

toon mij dat Christus

heel mijn weg gelopen heeft.
toon mij dat Christus

heel mijn weg gelopen heeft.

Schriftlezing: Lukas 12:4-12, Handelingen 25:13-15 en 22-23

en Handelingen 26:24-32

Zingen: Kinderlied: “Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig” (OTH 541)

Refrein
Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig

Er’s niets wat God niet kan doen.

De bergen schiep Hij, rivieren erbij,
de sterren maakte Hij ook!
(refrein)



Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij. (refrein)

Zingen: Weerklank Psalm 119:16 en 18

16.Stort over mij uw goedertierenheid,
uw heil, naar uw belofte mij gebleken,
opdat ik waar men smaadt en mij
bestrijdt,

mijn zaak bepleite en in vrijheid spreke.
Gij weet dat ik uw ordening verbeid,
neem van uw knecht niet weg uw taal en
teken.

Zingen: Psalm 27:7

Collecte

Heb jij soms verdriet? 't Is God die je ziet.
Hij legt Zijn handen op jou. (refrein)

18.00k zal ik zonder schaamte en vrijuit
voor koningen en allen die regeren
spreken van uw onwankelbaar besluit,
roemen de wijze lering van de HERE.

Ik strek mijn hand naar uw geboden uit,
die heb ik lief en die zal ik begeren

Zingen: “Laat mij zijn een instrument Heer in Uw hand”.

Laat mij zijn een instrument,
Heer, in Uw hand

en gebruik mij waar Gij wilt,
dat ik U dienen zal.

Geef mij een open hart,

dat 't stille schreien hoort

en laat mij helpen waar,

't leven zo zwaar schijnt te zijn.
Laat mij steeds wijzen Heer,
naar Uw genadetroon,

hulp, troost en plaats is daar,
bereid door Uwe Zoon.

Vader, ik wil U danken,
dat Gij gaf Uw Zoon,
stervend voor verlorenen,
droeg Hij mijn zondeloon,
daar Hij verlaten werd,
alleen en eenzaam was.
Dat nimmer ik meer zo,
door U verlaten zou zijn.
Laat mij dan leven Heer,
getuigend van Uw gena,
Gij zijt mijn Heer en God,
die leeft en leven geeft.

Laat mij zijn een brandend licht,
stralend door U,

schijnend in de duisternis,
waarin zovelen gaan.

Dat ‘k altijd spreken zal,
over Uw liefdedaag

en Uw vergeving,

die zondaren op doet staan.
Geef dat ik anderen,
brengen mag aan Uw voet
en maakt mijzelf bereid,
mijn weg met U te gaan.




