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Zingen: OTH 235

Verberg mij nu

onder uw vleugels Heer.
Houd mij vast

in Uw sterke hand.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God.

Vind rust mijn ziel

in God alleen.

Ken zijn kracht,

vertrouw Hem en wees stil.
(Refrein 2x)

Dan word ik stil; U bent mijn God.

Zingen: Psalm 146: 1 en 3
Zingen: Weerklank Psalm 107: 1 en 5

1.Loof, loof de HEER gestadig
om zijn goedgunstigheid.

De Here is genadig

tot in der eeuwigheid.

Wie Hij heeft thuisgebracht

uit alle hemelstreken,

verlost uit vreemde macht,

die mogen thans zo spreken.

5.Hij wilde hen geleiden

uit donkerheid en dood,

van banden hen bevrijden
en redden uit de nood.

Loof nu de HEER verblijd
om 't wonder van zijn gaven,
die bronzen deuren splijt,
verbreekt de ijzren staven.



Schriftlezing: Handelingen 3: 1 — 16
Zingen: Weerklank Psalm 107: 7 en 12

7.Zij hebben ondervonden
hoe God genezing gaf.

Hij heeft zijn woord gezonden.
dat redde van het graf.

Loof om zijn gunst de HEER,
die wonderen bewerkte.
Breng offers tot zijn eer,
bejubel blij zijn sterkte.

12.God maakt zelfs woestenijen
tot goed bewoonbaar land,
Waar mens en vee gedijen

en waar men zaait en plant.

De HEER, die zegen geetft,
vervult het land met kindren.
Hij, die de macht ook heeft,

zijn gaven te vermindren.

Preek: Wat maakt de kerk relevant vandaag?
Zingen: Psalm 146: 5 en 6
Zingen: OTH 165

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

In Jezus’ naam, in Jezus’' naam,
in Jezus’ naam geef ik jou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.



