
Liedblad voor de morgendienst op 21 december in de Oosterholthoeve. 
Aanvang: 09.30 uur Predikant: Prop. W. Wiersma 
 
Zingen: Verwachten – Sela 
 
1.Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en  
verlangt naar zijn Woord. 
  
2.Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
  
3.Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en  
verlangt naar zijn Woord.

4.Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd. 
op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
Mijn ziel verlangt naar de Heer. 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, 
meer dan wachters uitzien naar de 
morgen. 
  
5.Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 
Introïtustekst: Psalm 130: 1 - 2 
 
Zingen: Psalm 130: 1 en 4 
 
Wetslezing: Romeinen 13: 8 - 10 
 
Zingen: `Ubi Caritas` - Sela (luisterlied) 
 
Ubi caritas et amor, (Waar vriendschap en liefde zijn) 
Deus ibi est.(Daar is God) 
 
Schriftlezing: Klaagliederen 3: 1 – 26 en Lukas 1: 67 - 72 
 
Zingen Kinderlied:  Hemelhoog 427 
 
1.Ik zag een kuikentje 
Dat bij zijn moeder zat 
Onder haar vleugels 
Waar het veilig zat 
Tegen regen, tegen zonneschijn 
Heer, zo wil ik bij U zijn 
 
2.In de schaduw van Uw vleugels 
Wil ik schuilen, wil ik schuilen 
In de schaduw van uw vleugels 
Wil ik schuilen, o Heer 

 
3.U bent mijn toevlucht 
U bent mijn sterkte 
U bent mijn schuilplaats 
U o Heer 
 
4.In de schaduw van Uw vleugels 
Wil ik schuilen, wil ik schuilen 
In de schaduw van Uw vleugels 
Wil ik schuilen, o Heer



5.Ik zag een kuikentje 
Dat bij zijn moeder zat 
Onder haar vleugels 
Waar het veilig zat 
Zoals dat kuikentje 
Klein en teer 
Wil ik schuilen, o Heer 
 
Zingen: Psalm 77: 5 en 6 
 
Preek: `Van Kyrië naar Gloria` (thema) 
 
Zingen: OTH 404 
 
1.Eeuwenlang geleden in een donker dal 
zochten herders naar een kindje 
in een arme stal. 
Nog maar pas geboren, al zo lang 
verwacht 
en er zongen eng’lenkoren door de 
nacht. 
Ze zongen: 
Gloria, gloria voor het kindje klein en teer. 
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer. 
 

2.Eeuwenlang geleden was ik er niet 
bij, 
maar het wonder is gebleven 
ook voor jou en mij. 
Want datzelfde kindje uit die arme stal, 
eren wij nu als de Koning van ’t heelal. 
We zingen: 
Gloria, gloria voor het kindje klein en 
teer. 
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer. 

 
Zingen: Weerklank 432: 1 en 2 
 
1.Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond.

2.Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die 
leidt: 
kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Refrein 

 
 
 
                                                                                                    
 


