Liedblad voor de avonddienst van 22 februari in de Dorpskerk

Voorganger: Ds.J. P. Stoel

Zingen: Lied OTH 304, Geen andr're naam

Refrein

Geen and’re naam

dan de naam van Jezus,
geen and’re naam

dan de naam van de Heer.
Geen and’re naam

dan de naam van Jezus

is waard te ontvangen

de glorie en ere, de kracht
en de lof in eeuwigheid.

Is waard te ontvangen
de glorie en ere, de kracht
en de lof in eeuwigheid.

Zingen: Psalm 139: 4 en 14

Zingen: Psalm 22: 2

Schriftlezing: Psalm 139 en Lucas 6:41-42

Aanvang: 18.30 uur

1.Zijn naam is verheven

boven heel de aard’.

Zijn naam is hoger dan de hemel.
Zijn naam is verheven

boven heel de aard’.

Geef glorie en eer Hem

en prijs nu zijn naam.

(refrein)

Zingen Sela - Leer mij, O Heer, Uw lijden recht betrachten

1.Leer mij o Heer uw lijden recht
betrachten

In deze zee verzinken mijn gedachten:
O liefde die om zondaars te bevrijden
Zo zwaar moest lijden

3.Dit breekt mijn trots Waar zou ik nog

op bogen. Ik lig in 't stof maar God komt
mij verhogen

Nu ik van vijand Gods en tegenstander

In vriend verander

Preek: Kijk naar wie wordt buitengesloten™
Zingen: Psalm 69:7

Collecte

2.'k Zie U God zelf in eeuwigheid
geprezen. Tot in de dood als mens
gehoorzaam wezen

In onze plaats gemarteld en geslagen
De zonde dragen

4.Daar Ge U voor mij hebt in de dood
gegeven. Hoe zou ik naar mijn eigen wil
nog leven

Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
Mijn hart niet wijden




Zingen: Sela - Zie hoe Jezus lijdt voor mij

1.Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Aan het kruis de dood nabij

Die voor mij het oordeel draagt
Hij die tot zonde wordt gemaakt
Wat een offer Hij voor mij

Wie wil worden zoals Hij

Zoveel pijn ongerechtigheid

Is op Hem die voor mij strijdt

3.Als de Heer zijn leven geeft
Vlucht de dag de aarde beeft
Zelfs de dood verliest haar macht
Als Jezus roept het is volbracht
Waarlijk Hij is Zoon van God

Die voor ons gekruisigd wordt
Door zijn wonden genezen wij

In zijn dood maakt Hij ons vrij

5.Juich want Hij mijn Here leeft

Hij die ons de toekomst geeft

Nooit meer tranen en nooit meer pijn
Nooit van God verlaten zijn

Gebed van Augustinus:

Laat mij mezelf kennen, laat mij U kennen,
en niets begeren dan U alleen.

Laat mij mezelf haten en U beminnen

en alles doen om U alleen.

Laat mij kleiner worden en U groter,

en denken slechts aan U alleen.

Laat mij aan mijzelf sterven en leven in U,
en wat mij overkomt, aanvaarden van U.
Laat mij mezelf vervolgen en U navolgen
en altijd verlangen U te volgen.

Laat mij mezelf ontvluchten en viuchten tot U,

om zo door U beschermd te worden.
Laat mij mezelf vrezen en U vrezen,
om onder Uw geroepenen te zijn.

2.Zie hoe Jezus biddend strijdt
Met de pijn verlatenheid

Zo alleen verwond roept Hij
Mijn God waarom verlaat U mij
Zie wat Jezus heeft gedaan

In zijn lijden heeft doorstaan
Zoveel liefde verwondert mij
Niemand heeft zo lief als Hij

4. Heel de schepping slaakt een zucht
Zij ontwaakt het duister vliucht

Jezus leeft is opgestaan

Hij roept ons uit de dood vandaan
Juich want Hij mijn Here leeft

Hij die overwonnen heeft

Nooit meer tranen en nooit meer pijn
Nooit van God verlaten zijn

Laat mij mezelf wantrouwen en vertrouwen op U,

gehoorzamen wil ik omwille van U.

Laat mij aan niets gehecht zijn dan aan U
en arm zijn omwille van U.

Zie naar mij, opdat ik U beminne,

roep mij, opdat ik U aanschouwe

en U in eeuwigheid smake.



