
Liedblad voor de morgendienst van 22 februari in de Oosterholthoeve
Voorganger: Ds G. Oberink                                         Aanvang: 9.30 uur 
                     2e Lijdenszondag, 1e zondag in de 40 dagen tijd 
 
Zingen: OTH Lied 315 
 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven.  
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 
Zingen: Psalm 42: 1 
 
Zingen: Psalm 42: 4 
 
Zingen: Psalm 42: 5 
 
Zingen: Weerklank Psalm 49: 1 
 
1.Gij volken, overal ter wereld, hoort! 
Kom, stervelingen, luister naar zijn woord, 
of u nu rijk bent en in weelde baadt, 
dan wel gering en niet in aanzien staat. 
’t Is enkel wijsheid wat mijn mond onthult, 
van louter inzicht is mijn hart vervuld. 
Ik zal mijn oor naar wijze spreuken keren, 
u mijn geheim met zang en citer leren. 
 
Schriftlezing 1: Jesaja 53: 1-10 
 
Zingen: Psalm 89:7 
 
Schriftlezing 2: Marcus 11: 12-19 
 
Kinderlied: Weerklank 564 
 
1.Alzo lief had God de wereld, 
alzo lief had God de wereld, 
de wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 
 

2.Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
dat Hij aan ons heeft gegeven, 
gegeven, gegeven, 
zijn eengeboren Zoon. 



3.Opdat een ieder die gelooft, 
opdat een ieder die gelooft, 
een ieder, een ieder,  
het eeuwig leven heeft. 
 
Zingen: OTH Lied 123: 1 
 
1.Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar woudt lijden! 
 
Preek: Het leven wint? Echt waar! 
 
Zingen: Weerklank Lied 149: 1, 4 en 6 
 
1.Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 

4.Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

6.Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn.  
 
Collecte 
 
Zingen: Psalm 104: 17 en 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


