
Liedblad voor de avonddienst van 22 maart in de Dorpskerk. 
Aanvang: 18.30 uur Predikant: Ds. A.J. Post 
 
Zingen: OTH 124 
 
1.Mijn Jezus, ik hou van U, 
ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U; 
’k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
2.Mijn Jezus, ik hou van U, 
want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
een doornenkroon voor U; 
’k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu.

3.Ik zal van U houden 
in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 
zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, 
dan roep ik tot U: 
’k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
4.Als ik in uw glorie, 
uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij voor U, 
in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, 
zal ’k zingen voor U: 
’k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu, 
maar nooit zoveel als nu. 

 
Zingen: Weerklank Psalm 139: 1 en 14  
 
1.HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 
14.Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 
 
Zingen: Psalm 17: 3 en 4   
 
Schriftlezing: Mattheüs 26: 57 - 75 
 
 
 



Zingen: Weerklank Psalm 69: 5 en 6 

 
5.Maar mijn gebed stijgt op tot U, o Heer.  
Er is bij U een tijd van welbehagen. 
Doe naar uw trouw mij spoedig redding dagen. 
Verhoor, o God, toon uw ontferming weer. 
Red mij uit ’t slijk, doe mij niet ondergaan. 
Wil het geweld van al mijn haters stuiten, 
laat in de vloed mijn leven niet vergaan 
en niet de afgrond boven mij zich sluiten. 
 
6.Geef antwoord, HEER, uw gunst is immers groot. 
Wend U tot mij in grondeloos meedogen. 
Ik ben uw knecht, verberg toch niet uw ogen. 
Het is mij bang, geef antwoord in mijn nood. 
Wees in mijn angst, o God, mij toch nabij, 
snel mij te hulp en kom mijn ziel bevrijden. 
Wreed keren zich mijn haters tegen mij. 
U kent mijn smaad, U weet wie mij bestrijden. 

 
Preek: `Verloochening door Petrus` (Mattheüs 26: 69 – 75) 
 
Zingen: Psalm 142: 2 en 5 
 
Zingen: Weerklank Lied 447 
 
1.Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
2.Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 
 

3.Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 
4.In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

 
 

 


