
Liedblad voor de morgendienst van 22 maart in de Oosterholthoeve. 
Aanvang: 09.30 uur Predikant: Ds. H. B. van der Knijff 
 
Zingen: OTH 131 
 
1.Zie, hoe Jezus daar loopt in 
Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug en een 
doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 
‘Kruisig Hem!’ 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
2.Zie het Lam aan het kruis daar op 
Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij 
veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: ‘Het is volbracht’. 
 
Refrein: Ja, ik dank U voor uw genade, 
o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens 
weer. 
Uw genade is mij genoeg.

3.In het rijk van de dood is Hij 
neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu 
weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
 
Refrein 
 
4.En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
 
Refrein 
 
Uw genade is mij genoeg. 
Uw genade is mij genoeg. 

 
Aanvangstekst: Jeremia 25: 28 
 
Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3 en 4   
 
Lezen: Formulier voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
Zingen: Weerklank Psalm 139: 1 en 14  
 
1.HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 

14.Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

Schriftlezing: Markus 14: 32 - 42 
 
 
 



Zingen Kinderlied: Marcel & Lydia Zimmer - Samen op weg naar Pasen  
 
Refrein: Samen op weg naar Pasen 
samen op weg, de toekomst 
tegemoet 
samen op weg naar Pasen 
samen op weg en weten het komt 
goed 
samen op weg naar Pasen 
geweldig dat dat kan en dat dat mag 
samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag! 
 
1.Stilstaan bij zijn intocht 
in de stad Jeruzalem 
stilstaan bij hosanna 
tot de woorden: kruisigt hem! 
stilstaan bij zijn angsten 
bij zijn pijn en het verraad 
maar weten dat het leven 
dankzij Hem weer verder gaat 
 
Refrein

2.Stilstaan bij de dingen 
die Hij voor ons heeft gedaan 
stilstaan bij het kruis dat 
je op Golgotha zag staan 
stilstaan bij zijn leven 
dat Hij voor de mensen gaf 
en stilstaan bij de vrouwen 
bij het openstaande graf 
 
Refrein 
 
3.Samen mogen lezen 
van de weg die Hij moest gaan 
hoe Hij door zijn liefde 
zelfs de dood wist te verslaan 
voelen dat Hij meegaat 
voelen dat Hij in ons leeft 
het wonder van het Paasfeest 
dat ons weer een toekomst geeft 
 
Refrein 

 
Zingen: Weerklank Psalm 42: 3, 4 en 5 
 
3.O mijn ziel, zozeer verslagen, 
waarom bent u zo ontrust? 
Hoop op God, uw heil zal dagen, 
vind weer in zijn lof uw lust. 
Ook al treft u smaad en spot, 
uw verlosser is uw God. 
Hoop op Hem en zie naar boven, 
want ik zal mijn God nog loven. 
 
4.’k Denk aan U, terneergebogen, 
bij de bronnen der Jordaan; 
ik heb Hermons top voor ogen, 
roep U ver van Sion aan. 
Watervloed roept watervloed, 
kolkt en bruist mij tegemoet, 
al uw tomeloze golven 
hebben mij geheel bedolven.

5.Maar de HEER zal uitkomst geven, 
die bij dag zijn gunst gebiedt. 
Dit vertrouwen doet mij leven, 
dat vermeld ik in mijn lied. 
Daarom zing ik zelfs bij nacht, 
want bij Hem verstilt mijn klacht. 
’k Zal de God mijns levens prijzen, 
biddend Hem mijn dank bewijzen. 

 
 
 



Preek: `Tussen angst en vertrouwen`. 
 
Zingen: Sela - Getsemane  
 
De Vader die de Zoon een beker reikt, 
tot aan de rand gevuld met bitterheid, 
die Hem benauwt, tot wanhoop drijft. 
Het water dat Hem aan de lippen staat, 
een zee van zonden die Hem angstig maakt. 
Hij gaat ons voor, Hij draagt ons door het lijden heen. 
  
Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt. 
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt? 
  
De schaduw van de dood valt in de hof, 
waar Jezus worstelt met de wil van God: 
de beker gaat Hem niet voorbij. 
De diepte van zijn lijden, angst en pijn, 
is dieper dan ons lijden ooit zal zijn. 
Hij gaat ons voor, Hij drinkt ons door het lijden heen. 
  
Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt. 
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt? 
  
De Zoon die ons het brood, de beker reikt; 
ons in zijn liefde en gemeenschap leidt, 
gedenken wij in brood en wijn. 
Wij drinken door zijn dood het leven in: 
een zee van liefde schept een nieuw begin. 
Nooit meer alleen, met Jezus één, totdat Hij komt. 
  
Al wie dorst, wordt getroost in het brood, de beker wijn. 
Neem het brood, proef van de wijn; gedenk dat wij vergeven zijn. 
  
De Vader die zijn kind een beker reikt, 
die overstroomt van goedertierenheid: 
de wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid. 
 
Zingen: Psalm 116: 7, 10 en 11 
 
 
 

 


