
Liedblad voor de morgendienst van 22 juni in de Oosterholthoeve. 
Aanvang: 09.30 uur  Predikant: Ds. M. van Dam  
 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
Zingen: Weerklank Lied 438  
 
1.Heerlijk is uw naam, 
heerlijk is uw naam, 
hoog verheven en vol van kracht. 
Heerlijk is uw naam. 
Jezus, Jezus. 
Heerlijk is uw naam. 
 
2.Heilig Lam van God, 
heilig Lam van God, 
dat de zonde der wereld droeg. 
Heilig Lam van God. 
Jezus, Jezus. 
Heilig Lam van God.

3.Waardig bent U, Heer, 
waardig bent U, Heer, 
alle macht en heerlijkheid. 
Alle lof en eer. 
Jezus, Jezus. 
Waardig bent U, Heer. 

 
Zingen: Weerklank Psalm 145: 1 en 4 
 
1.Mijn God en Koning, aller vorsten HEER, 
ik zing verheugd uw heilge naam ter eer. 
Uw naam, zo groot en vol van majesteit 
zal ik verheffen tot in eeuwigheid. 
Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen. 
De HEER is groot en Hij is zeer te prijzen. 
Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven. 
Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven. 
 
4.De HEER is sterk, onwankelbaar in macht. 
Hij schraagt wie valt, verleent de zwakken kracht. 
Wie onder leed en moeiten gaan gebukt, 
richt Hij weer op, hoe zwaar de last ook drukt. 
Zij zien op U, HEER, aller ogen wachten, 
U sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten. 
U doet uw hand wijd open op hun vragen, 
verzadigt al wat leeft met welbehagen. 
 
Lezen:  Deel 1 van het Avondmaalsformulier 
   
Zingen: Psalm 86: 3 en 5 
 
Schriftlezing: Johannes 17: 1 - 10  



Zingen Kinderlied: Weerklank Lied 608 
 
’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
’k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 
In m’n handel, in m’n wandel, 
in m’n slapen en ontwaken, 
’k heb Hem nodig, dag aan dag. 

’k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 
’k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 
In m’n handel, in m’n wandel, 
in m’n slapen en ontwaken, 
’k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 
Zingen: Weerklank Psalm 103: 7 en 9    
 
7.Maar ’s HEREN gunst zal over die Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 
9.Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Kom allen tot de lof des HEREN saam. 
Lof zij de HEER in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 
Zingen: Psalm 138: 4      Zingen: OTH 204 
 
Nabij Gods hoog verheven troon 
is iemand die steeds voor mij pleit; 
Hij is volmaakt, Gods eigen Zoon 
en Priester tot in eeuwigheid. 
Mijn naam, geschreven in zijn hand, 
bewaart Hij eeuwig in zijn hart; ik 
weet: 
geen aanklacht houdt meer stand, 
wanneer mijn Redder pleit voor mij, 
wanneer mijn Redder pleit voor mij. 
 
AI klaagt de satan mij steeds aan, 
terwijl hij wijst op al mijn schuld, 
ik kijk omhoog en zie Hem staan 
die alles voor mij heeft vervuld. 
Omdat Hij al mijn zonden droeg 
en door zijn bloed ben ik nu vrij, 
want Jezus’ offer was genoeg 
voor Gods vergeving ook voor mij, 
voor Gods vergeving ook voor mij.

Ja, Hij is mijn gerechtigheid, 
want zie, het Lam is opgestaan! 
Hij troont als Heer der heerlijkheid, 
wiens liefde eeuwig zal bestaan. 
Ik leef in Hem en Hij in mij;. 
zo één met Hem sterf ik niet meer; 
eens zal ik zitten aan zijn zij, 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 
 
Ik leef in Hem en Hij in mij;. 
zo één met Hem sterf ik niet meer; 
eens zal ik zitten aan zijn zij, 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 



 


