Liedblad voor de morgendienst van 24 mei in de Oosterholthoeve

Voorganger: Ds G. D. Kamphuis

Aanvang: 9.30 uur

Pinksteren

Zingen: OTH 146

1.Als de hemel openbreekt,

het huis vervult met vrede,

zal de adem van uw Geest

ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons
aan: Heer, maak ons helemaal nieuw!

2.Als U heilig vuur ontsteekt,

als antwoord op ons bidden,

is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:

Heer, maak ons helemaal nieuw!
(Refrein)

Zingen: Psaim 81: 1,2 en 3

Zingen: Psalm 81: 4 en 12

Refrein

De wind steekt op, de wind steekt op;

waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

3.Wek ons tot leven en wakker ons aan:

zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:

Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Schriftlezing: Exodus 3: 1 — 6a en Handelingen 2: 1 — 4a

Tekst: Handelingen 2: 3
Thema: Over de Geest en Zijn vuur...

Kinderlied: Weerklank Lied 596

Refrein

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur, zal Hij
opendoen.

Als je zoekt dan zul je 't vinden,
halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja.

2.Als je mijn Vader iets wilt vragen,
vraag in mijn Naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,

Ik ben dezelfde als toen. (refrein)

1.Als je de Vader vraagt om ‘n brood,

geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden, klein of groot,

heus, Hij vergeet er niet één. (refrein)



Zingen: Weerklank Psalm 51a: 1,2,6en 8

1.Wees mij genadig, toon uw goedheid, Heer.
Uw liefde is zo groot, heb medelijden.

Wil van mijn overtredingen bevrijden

mijn leven, Heer. Mijn nood leg 'k voor U neer.

2.Was mij toch schoon van ongerechtigheid,

maak mij weer rein, ik heb mij neergebogen. |

Ik ken mijn schuld; die staat mij steeds voor ogen. -~
Ik pleit geheel op uw barmhartigheid. . \./

6.Verberg voor al mijn zonden uw gezicht. {
Zuiver mijn hart en maak mij rein, o Here. "~ ™
Geef mij een vaste geest; U zult mij leren

met mijn bestaan op U te zijn gericht.

8.Red mij van schuld, Heer, spaar toch mijn bestaan.
Dan zal ik zingen van uw grote werken.

Open mijn mond, ik zal uw roem versterken

om alles wat u voor mij hebt gedaan.

Zingen: Weerklank Lied 198: 1 en 2

1.Ja, de Trooster is gekomen!
Jezus ging van d’aarde heen;

Hij werd van ons opgenomen,
maar Hij liet ons niet alleen.

De beloofde werd gezonden,

en de kracht uit God kwam neer.
Laat ons juichend keer op keer
zijn verschijning gaan verkonden.
Heden is het Pinksterfeest;

loof en dank de Heil'ge Geest!

2.Loof Hem, die met vuur gekomen,
die met storm verkondigd is;

die met licht zal overstromen

's werelds dichtste duisternis!
Wonderkracht, geloof en talen,
wijsheid schonk Hij op gebed, —
vuur heeft zich op hen gezet, —

om de volken te verhalen:

Jezus Christus is de Heer.

Buig u voor die Heiland neer!

Zingen: Psalm 119: 9 en 86



