
Liedblad voor de avonddienst van 24 september in de Dorpskerk
Voorganger: Ds. I. Pauw                    Aanvang: 18.30 uur     
 
Zingen: OTH 331 
 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
door uw hand hebt voortgebracht. 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U bent mijn Verlosser, 
mijn schuilplaats en mijn kracht. 

Refrein: 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
elke knie zal buigen voor uw troon. 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
niemand is als U,                            
nee niemand is als U. 

 
Zingen: OTH 395  
 
Refrein 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 

Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
(Refrein) 

 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 

Jezus komt in heerlijkheid,, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
Zingen: Weerklank Psalm 16: 3 en 5 
 
3.Getrouwe HEER, Gij zijt mijn enig goed, 
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 
Wat Gij mij toewees, wordt door U behoed, 
ik weet bij U mijn toekomst eeuwig zeker. 
Het meetsnoer viel voor mij in schone dreven: 
het erfdeel tot bekoring mij gegeven. 
 
5.Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt, 
behoedt mij als uw gunstgenoot voor ’t sterven: 
ik zal, door U op ’t levenspad geleid, 
de vreugde van uw aangezicht beërven. 
Voor immer zal uw rechterhand bevatten 
een overvloed van kostelijke schatten. 
 
Schriftlezing: Openbaring 7: 9-17 
 
 
 



Collecte en zingen Weerklank Psalm 42a: 1 en 7 
 
1.Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
7.Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 
Preek  
Thema: Zie je jezelf er al tussen staan? 
 
Zingen: Psalm 73: 12 en 13 
 
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 
 
 
 
 
                           
 
 


