
Liedblad voor de middagdienst van 26 apr. in de Dorpskerk 
Aanvang: 16.00 uur                         Predikant: Ds. W.J. Dekker 
 
Zingen: OTH 239 
 
(Refrein 1) 2x: 
Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
1.Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
(Refrein 1) 

2.Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 

 
3.U bent sterk. U behoudt. 
U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. 
U die leeft, leef in mij. 
(Refrein 2) 
 

(Refrein 2) 2x: 
Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 

4.U bent meer dan genoeg. 
U bent hier. U bent goed. 
U bent hoop. U die redt, 
U bent al wat ik heb.  
 
(Refrein 1) 
 
(Refrein 2) 
 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
Zingen: Psalm 33: 1 en 10 
 
Zingen: Weerklank 432: 2 
 
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 



Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1-9  
 
Tekst: 1 Petrus 1: 3   
 
Thema: Hoopvol leven 
 
 
Zingen: Psalm 130: 3 en 4 
 
 
Zingen: Weerklank Ps. 16:3 
 
3.Getrouwe HEER, Gij zijt mijn enig goed, 
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 
Wat Gij mij toewees, wordt door U behoed, 
ik weet bij U mijn toekomst eeuwig zeker. 
Het meetsnoer viel voor mij in schone dreven: 
het erfdeel tot bekoring mij gegeven. 
 
 
Zingen: Weerklank 85: 1 en 2 
 
1.Bezing Gods lof als nooit tevoren, 
gij die naar zijn barmhartigheid 
in Christus wederomgeboren 
ten leven uitverkoren zijt – 
die hoop steekt onze vreugde aan: 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
2.Gij zult de erfenis verkrijgen 
die in de hemel wordt bewaard – 
als God verbreekt het grote zwijgen, 
wordt eindelijk geopenbaard 
wat onaantastbaar weggelegd 
ons door God zelf is toegezegd. 
 


