
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liedblad voor 2e Kerstdag op 26 december in de Oosterholthoeve. 
Spreker: Bart van `t Ende 
Met medewerking van: Euphonia uit Wilsum  
 
Christmas Hallelujah (Luisterlied, wordt in het Engels gezongen) 
 
Ik heb gehoord van een baby jongetje  
Die naar de aarde is gekomen om ons vreugde te brengen  
En ik wil dit lied voor jullie zingen  
Het gaat zo,  
Met elke ademhaling zing ik ,Halleluja  
 
Een echtpaar kwam naar Bethlehem  
In verwachting van een kind.  
Ze zochten in de herberg naar een plek,  
want U zou snel komen  
Er was geen plaats voor hen  
Dus werd een kribbe gevuld met hooi  
Waar Gods enige Zoon werd geboren, oh Halleluja  
 
De herders lieten hun kuddes ’s nachts achter  
Om dit kindje te zien, gehuld in het licht  
Een leger engelen leidde hen allemaal naar U toe  
Het was precies zoals de engelen zeiden  
Jullie zullen Hem vinden in een kribbe  
Immanuel en Redder, Halleluja  
 
Een ster scheen helder in het oosten  
De drie wijzen kwamen naar Bethlehem  
Ze hadden vele mijlen afgelegd, reisden lang naar U  
Naar de plaats waar U was  
Hun wierook en goud en mirre  
Gaven zij U en riepen Halleluja  
Halleluja, Halleluja 
 
Welkom en opening: Bart van `t Ende 
 
Stille nacht, heilige nacht 
 
1.Stille nacht, heilige nacht,  
Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal,  
werd geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer. 
 

2.Hulploos Kind, heilig Kind,  
dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd,  
wordt G’op stro en in doeken gelegd.  
Leer me U danken daarvoor.  
Leer me U danken daarvoor. 



3.Stille nacht, heilige nacht, 
heil en vree wordt gebracht,  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer! 
 
Hoor de engelen 
 
Hoor de engelen zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer!  
Vreed' op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door,  
zingt met algemene stem 
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

Hij, die heerst op 's hemels troon, 
Heere Christus, Vaders Zoon,  
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt.  
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt,  
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin.  
Hoor, de eng'len zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 
Komt allen tezamen 
 
1.Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde,  
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.  
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier 
geboren, 
komt laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, die Koning. 
 

2.De hemelse eng'len,  
riepen eens de herders,  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedige 
schreden. 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, die Koning. 

3.O kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  
neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, die Koning. 
 
Kinderfilmpje met verhaal 
 
 
 
 
 
 



Ga je mee op zoek 
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?  
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt.  
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?  
Want wie zoekt, die vindt! 
 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver.  
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster!  
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver,  
kijk daar is de ster! 
 
We hebben die ster, daar in het westen gezien.  
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.  
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren.  
Een heel bijzonder Koningskind misschien. 
 
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?  
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt.  
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?  
Want wie zoekt, die vindt 
Want wie zoekt, die vindt! (3x) 
 
Lied van Kerst- Maria zingt dit lied 
 
Solo: Hij is vannacht gekomen 
Het kindje van mijn dromen 
Maar Hij is zoveel meer 
Als ik hem aankijk voel ik het keer op keer 
 
Is deze kleine baby die nu aan het leven went 
De koningszoon die vrede op de aarde brengt? 
 
We zingen allemaal: 
Een lied van hoop klinkt door de landen 
Het lied van kerst en van een nieuwe start 
Het laat miljoenen lichtjes branden 
Wereldwijd en hier in ons hart 
 
Solo: Voor wie het maar wil horen 
Een Redder is geboren 
Volledig onverwacht 
Schijnt er een helder licht in deze donkere nacht 
 
Laat dit lieve kindje, nog zo kwetsbaar en zo klein 
Een blijvend zichtbaar teken van geloof en liefde zijn 
 



We zingen allemaal: 
Een lied van hoop klinkt door de landen 
Het lied van kerst en van een nieuwe start 
Het laat miljoenen lichtjes branden 
Wereldwijd 
En hier in ons hart 
 
Solo: Mensen uit elk land, van elke taal 
Reik elkaar de hand, ja, allemaal 
 
We zingen allemaal: 
Mensen uit elk land, van elke taal 
Reik elkaar de hand, ja, allemaal 
 
Een lied van hoop klinkt door de landen 
Het lied van kerst en van een nieuwe start 
Het laat miljoenen lichtjes branden 
Wereldwijd 
En hier in ons hart (2x) 
 
Luisterlied Euphonia: Away in a manger 
 
Schriftlezing: Lukas 2: 22 – 33 (Door Taco van Rees) 
 
Wij trekken in een lange stoet 
 
1.Wij trekken in een lange stoet  
op weg naar Bethlehem,  
wij gaan uw Koning tegemoet,  
o stad Jeruzalem!  
Gezegend die Zijn komst begroet  
en knielen wil voor Hem!  
Wij loven U, Koning en Heer 
Koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 
 

2.Al bent U nu nog maar een kind,  
zo hulpeloos en klein,  
wij weten dat het rijk begint  
waarvan U Heer zult zijn,  
een rijk waarin de vrede wint  
van oorlog en van pijn.  
Wij loven U, Koning en Heer, 
Koning en Heer, 
Wij loven U, Koning en Heer! 

3.Wij gaan op weg naar Bethlehem,  
daar ligt Hij in een stal,  
die Koning in Jeruzalem  
voor eeuwig wezen zal!  
Laat klinken dan met luider stem  

en blij bazuingeschal:  
wij loven U, Koning en Heer, 
Koning en Heer, 
Wij loven U, Koning en Heer! 

 
 
 
 
 



Lofzang van Simeon 
 
Vers 2 
Een licht, zo groot, zo schoon, 
Gedaald van 's hemels troon, 
Straalt volk bij volk in d' ogen; 
Terwijl 't het blind gezicht 
Van 't heidendom verlicht, 
En Isrel zal verhogen. 
 

Vers 1 
Zo laat Gij, HEER, Uw knecht, 
Naar 't woord, hem toegezegd, 
Thans henengaan in vrede; 
Nu hij Uw zaligheid, 
Zo lang door hem verbeid, 
Gezien heeft op zijn bede. 

Overdenking: Bart van `t Ende 
 
Ik zie uit naar de Heer 
 
Solo:  
1.(Ik zie uit naar de Heer, Ik zie uit naar de Heer 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord 2x) 
 
2.Wij verwachten vol verlangen de Heer 
Hij is onze hulp en ons schild 
Ja om Hem is ons hart verblijd 
Op Zijn heilige Naam vertrouwen wij 
 
Allemaal zingen we:  
(Ik zie uit naar de Heer, Ik zie uit naar de Heer 
Mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord 2x) 
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer 
Hij is onze hulp en ons schild 
Ja om Hem is ons hart verblijd 
Op Zijn heilige Naam vertrouwen wij 
 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, (2x) 
Meer dan wachters naar de morgen 
 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, (2x) 
Meer dan wachters uitzien naar de morgen 
 
(Ik zie uit naar de Heer, Ik zie uit naar de Heer 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord 2x) 
 
(Wij verwachten vol verlangen de Heer 
Hij is onze hulp en ons schild 
Ja om Hem is ons hart verblijd 
Op Zijn heilige Naam vertrouwen wij  
Op Zijn heilige Naam vertrouwen wij 2x) 



Maranatha 
 
Wanneer komt de dag, wanneer o God  
Zal de nacht voorgoed ten einde zijn  
Komt de tijd dat alles anders wordt  
Er geen tranen en geen rouw meer zijn 
 
Iedereen zal zien hoe Jezus komt  
Op de wolken met bazuingeschal  
Vol van luister stralend als de zon  
Heer hoe lang nog voor U komen zal 
 
Refrein: Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet  
Wat een vreugde dat U bij mij blijft voorgoed  
Dan kniel ik neer, Voor U mijn Heer  
Jezus wacht toch niet langer kom 
 
Heer wij zien met groot verlangen uit  
Naar het eeuwig koninkrijk van God  
Waar Uw kerk zal stralen als Uw bruid  
Met haar bruidegom verenigd wordt 
 
Refrein:  
 
Hef je handen op en kijk omhoog  
Prijs de Heer aanbid Hem met ontzag  
Met een brandend hart vervuld van hoop  
Jezus komt, er is een nieuwe dag 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet  
Wat een vreugde dat U bij mij blijft voorgoed  
Dan kniel ik neer, Voor U mijn Heer  
Jezus wacht toch niet langer 
 
Niets is beter dan bij U te zijn  
Wat een vreugde om te leven zonder pijn 
Dan kniel ik neer, Voor U mijn Heer  
Jezus wacht toch niet langer kom (2x) 
 
Dankgebed: Bart van t Ende 
 
Collecten:  1. Diaconie  
  2. Kerk en eredienst  
  3. Stichting Gave.  

(Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de 
roeping om vluchtelingen een thuis te bieden.) 



Lichtstad met Uw paarlen poorten 
 
1.Lichtstad met Uw paarlen poorten 
Wond're stad zo hoog gebouwd  
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit Uw heerlijkheid aanschouwd  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar Zijn liefdesstem  
Daar geen rouw meer en geen tranen, 
In het nieuw Jeruzalem 
 

2.Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit  
En de stroom van levend water, 
Door de gouden Godsstad vloeit 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luisteren naar Zijn liefdesstem  
Daar geen rouw meer en geen tranen, 
In het nieuw Jeruzalem 

3.Wat een vreugde zal dat wezen, 
Straks vereend te zijn met Hem  
In die stad met paarlen poorten, 
In het nieuw Jeruzalem  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luisteren naar Zijn liefdesstem  
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
Soon and very soon 
Vrouwen zingen:  
Soon and very soon we are goin' to see the King,(3x) 
Hallelujah, Hallelujah, 
we are goin' to see the King! 
 
Mannen zingen:  
No more cryin' there we are goin' to see the King, (3x) 
Hallelujah, Hallelujah, 
we are goin' to see the King! 
 
Allemaal zingen we:  
No more dyin' there we are goin' to see the King, (3x) 
Hallelujah, Hallelujah, 
we are goin' to see the King! 
 
Soon and very soon we are goin' to see the King, (3x) 
Hallelujah, Hallelujah, 
we’re are goin' to see the King! 
 
(Hallelujah, Hallelujah, 
we’re are goin' to see the King! 2x) 
 
                                                           
Fijn dat u er ook bij was! Fijne dag en tot ziens.  


