
Liedblad voor de avonddienst van 28 januari in de Dorpskerk. 
Voorganger: Ds. M. van Dam  Aanvang: 18.30 uur 
 
Zingen: Psalm 124: 1 en 4 
 
Zingen: OTH 293 
 
Vader, mijn God, ik aanbid U, 
heel mijn hart is op U gericht. 
Neem mijn leven in uw hand, 
hoed mijn ziel en mijn verstand 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
Heilige Geest, U mijn Trooster, 
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 
Heer, uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
O, laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
Heer, ik verlang zo naar meer van U, 
vul mijn gedachten tot eer van U. 
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel 
en stort nieuw leven uit door uw Geest. 
Leg uw kracht op mij, 
uw liefde die geneest 
en laat uw vrede heersen in mijn hart.

Heilige Geest, U mijn Trooster, 
maak mij sterk, hef mijn hoofd 
omhoog. 
Heer, uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
O, laat uw vrede heersen in mijn 
hart. 
 
(Refrein) 
 
En stort nieuw leven uit door uw 
Geest. 
Leg uw kracht op mij, 
uw liefde die geneest 
en laat uw vrede heersen in mijn 
hart, 
en laat uw vrede heersen in mijn 
hart. 

 
Zingen: Weerklank Psalm 103: 1  
 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf u leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Schriftlezing:  Mattheus 8: 1 – 4 en 14 – 17 
  Romeinen 8: 18 – 26 
  Jakobus 5: 13 - 20 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Weerklank Psalm 38: 5, 8 en 11 
 
5.Heer, mijn hart ligt voor U open: al mijn hopen, 
mijn verlangen en mijn leed. 
Voor uw oog zijn al mijn zorgen / niet verborgen, 
daar U alles ziet en weet. 
 
8.U, mijn God, blijf ik verwachten / in mijn klachten, 
daar uw antwoord komen zal. 
Laat geen vijand zich verblijden / om mijn lijden, 
niemand juichen om mijn val. 
 
11.Wil mij, HERE, niet begeven, red mijn leven, 
blijf toch niet van verre staan. 
haast U, kom mij uit mijn lijden / snel bevrijden, 
Heer, mijn heil, ik roep U aan. 
 
Zingen: Psalm 31: 1 en 15 
 
Zingen: Weerklank lied 505: 1, 2 en 4 

 
1.Ga niet alleen door ’t leven, 
die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven, 
ga tot uw Middelaar! 
Daar is zoveel te klagen, 
daar is zoveel geween 
en zoveel leed te dragen. 
Ga niet alleen! 
En zoveel leed te dragen. 
Ga niet alleen! 

2.Ga niet alleen; uw Koning 
wil komen in uw hart. 
Ach, geef het Hem ter woning, 
hoe stilt Hij dan uw smart! 
Wie kan er tranen drogen 
als Jezus? Immers geen! 
Richt dan de treurende͜ ogen 
naar Jezus heen! 
Richt dan de treurende͜ ogen 
naar Jezus heen! 

 
4.Welzalig, die ’t ervaren, 
dat Hij hun alles is; 
dan kennen ze͜ in gevaren 
bezorgdheid noch gemis. 
Hij draagt dan in zijn armen 
door alle nood hen heen. 
Wie steunt op zijn ontfermen 
is nooit alleen! 
Wie steunt op zijn ontfermen 
is nooit alleen! 

 


