
Liedblad voor de morgendienst van 28 januari in de Oosterholthoeve. 
Voorganger: Ds. J. Snaterse  Aanvang: 9.30 uur 
 
Zingen:  OTH 304 
 
Geen and’re naam 
dan de naam van Jezus, 
geen and’re naam 
dan de naam van de Heer. 
Geen and’re naam 
dan de naam van Jezus 
is waard te ontvangen 
de glorie en ere, de kracht 
en de lof in eeuwigheid. 
 
Zijn naam is verheven 
boven heel de aard’. 
Zijn naam is hoger dan de hemel. 
Zijn naam is verheven 
boven heel de aard’. 
Geef glorie en eer Hem 
en prijs nu zijn naam.

(Refrein) 
 
Is waard te ontvangen 
de glorie en ere, de kracht 
en de lof in eeuwigheid. 

Zingen: Weerklank Psalm 103: 1 en 5 
 
1.Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf u leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
5.Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
Zingen: Psalm 25: 2 en 3 

Schriftlezing: Numeri 15: 37 – 41 
  Markus 5: 21 – 43 

 
 

 
 
 



Zingen Kinderlied: OTH 514 
 
Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig 
ben. 
 
Ben ik soms eenzaam en heb ik ver-
driet, 
is het soms net alsof niemand me ziet, 
net of er niemand meer is die me mist, 
dan mag ik weten, dat Jezus er is. 

(Refrein) 
 
Als ik door anderen soms wordt gepest, 
zeggen ze: ‘Nee, jij hoort niet bij de 
rest’, 
dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem. 
 
(Refrein) 
 

Zingen: Weerklank lied 254: 1, 2 en 3 
 
1.O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 

2.En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 

3.Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
 
Zingen: Weerklank Psalm 73: 9 en 11 
 
9.Voortdurend zal ik bij U zijn 
in al mijn noden, angst en pijn, 
U al mijn liefde waardig schatten, 
U die mijn rechterhand omvatte. 
o God, die nimmer mij verlaat, 
U zult mij leiden door uw raad. 
En dan, hiertoe door U bereid, 
neemt U mij op in heerlijkheid. 

11.Wie ver van U geweken is, 
komt eenmaal om in duisternis. 
Hun zal in ’t oordeel niets meer baten, 
die trouweloos uw dienst verlaten. 
Maar dit is mijn gelukkig lot: 
te mogen schuilen bij mijn God. 
Ik bouw op Hem geheel en al, 
de HEER, wiens werk ik roemen zal. 

 
Zingen: Psalm 146:  3 en 4
 
 


