Liedblad voor de avonddienst van 3 mei in de Dorpskerk

Voorganger: Ds. W. C. Polinder Aanvang: 18.30 uur

De tweede dienst in het kader van Diepgang aan de IJssel over de schaduwkanten
van het Oud-Testamentisch Godsbeeld.

Zingen: OTH 381 Laat uw glorie zien

1.Laat uw glorie zien Refrein

aan heel de wereld om ons heen,; Als wij samen U aanbidden

als wij samen U aanbidden en vol eerbied voor U staan,

dan maakt U ons één. daalt uw Geest neer in ons midden;
Laat uw glorie zien, raak ons allen aan.

laat alle blijdschap die U brengt Als wij Jezus’ naam belijden

een getuigenis van hoop zijn als de enige die redt.

voor wie U niet kent. Toon uw majesteit en glorie,

dat is ons gebed.

2.Laat uw glorie zien, 3.Laat uw glorie zien

dat heel de wereld horen mag aan heel de wereld om ons heen;
het lied van Jezus en het kruis als wij samen U aanbidden

waar Hij ons redding bracht. dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien Laat uw glorie zien,

aan wie gebroken is en moe, laat alle blijdschap die U brengt
dat zij horen hoe U liefdevol een getuigenis van hoop zijn

hun namen roept. voor wie U niet kent.

Zingen: Weerklank Psalm 103:1en 3

1.Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,

vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf u leven

veriost en kroont met goedertierenheid.

3.Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijjd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Zingen: Psalm 27: 5
Schriftlezing: Hosea 11 en Romeinen 1:18-32

Zingen: Psalm 90: 4 en 7



Preek met als thema: ‘Gods toorn: de keerzijde van Zijn liefde’

Zingen: Weerklank Psalm 2: 2 en 4

Collecte

Zingen: OTH 400 ‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag’

1.Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als Jezus weer zal komen op de wolken,
als al wat leeft, de natién, de volken,
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

2.Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,

als God zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
zich zullen scharen onder Christus’ vlag.

3.Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als heel de schepping zal gezuiverd wezen,
als d’aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
van al ons kwaad van heel ons wangedrag.

4 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,

als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen,
en in het nieuw Jeruzalem doet wonen,

wat zal de wereld mooi zijn op die dag.




