
Liedblad voor de morgendienst van 3 mei in de Oosterholthoeve
Voorganger: Prop Jesse Holtland                         Aanvang: 9.30 uur  
 
Zingen: Lied OTH 362 ‘U maakt ons één 
 
U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 

Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

 
Zingen: Psalm 33: 1, 7 en 8 
 
Zingen: Weerklank Psalm 82: 1 en 2 
 
1.God staat in ’t midden van de goden, 
zij horen niet naar zijn geboden. 
Hij daagt de rechters voor ’t gerecht, 
het oordeel wordt hun aangezegd. 
Hoelang nog zult u onrecht plegen? 
Wordt ook bij u geen recht verkregen? 
Verafschuwt u een rechtspraak niet 
die goddelozen gunsten biedt? 
 

2.Bescherm de wezen en geringen, 
wees eerlijk in hun rechtsgedingen. 
Bevrijd uit goddeloze hand 
verdrukte armen in uw land. 
Het onverstand bestuurt hun daden, 
zij dwalen rond op duistre paden. 
Zo wankelt heel het fundament 
der aarde, die geen recht meer kent. 

Schriftlezing: Johannes 14: 1-14 
 
Zingen: Kinderlied: OTH 549 U bent die U bent  
 
Refrein 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
Machtiger dan een koning 
of een president. 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
U bent de allerbeste, 
U bent die U bent. 
 
 

1.U bent de God van hemel en aarde, 
de God van het heelal. 
De God die alles weet en ziet, 
ja, U bent overal. 
U bent mijn Vader in de hemel, 
ver weg en toch dichtbij, 
want door uw Heilige Geest 
woont U in mij. 
(Refrein) 
 

2.U bent de God van trouw en van liefde, 
de God die eeuwig leeft. 
De God die zelfs zijn eigen Zoon  
voor ons gegeven heeft. 
Dit goede nieuws wil ik vertellen, 
ver weg en ook dichtbij. 
En ook al valt dit soms niet mee, 
U bent bij mij! (Refrein) 



Zingen: Psalm 46: 1 en 6 
 
Zingen: Weerklank Psalm 73: 9 en 10 
 
9.Voortdurend zal ik bij U zijn 
in al mijn noden, angst en pijn, 
U al mijn liefde waardig schatten, 
U die mijn rechterhand omvatte. 
o God, die nimmer mij verlaat, 
U zult mij leiden door uw raad. 
En dan, hiertoe door U bereid, 
neemt U mij op in heerlijkheid. 
 

10.Wie heb ik in de hemel hoog 
behalve U? Wat zou mijn oog 
op aarde naast U ooit begeren? 
U kan ik immers nooit ontberen! 
Bezwijkt mijn vlees en hart in nood, 
U blijft mijn rots, zelfs tot de dood. 
Niets is er wat mij van U scheidt, 
mijn erfdeel tot in eeuwigheid. 

Collecte 
 
Zingen: Weerklank 460: 1, 2, 3 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht  
 
1.Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en 
nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 

 
2.U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 

 
3.Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Zingen: Wilhelmus 1 & 6 
 
1.Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 

6.Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt

 


