
Liedblad voor de morgendienst van 30 november in de Oosterholthoeve
Voorganger: Ds. I. Pauw                                                   Aanvang: 9.30 uur 

                                              1e Adventszondag 
 
Zingen: Lied - Kom tot ons de wereld wacht – SELA 
 
Kom tot ons de wereld wacht 
Heiland kom in onze nacht 
Licht dat in de nacht begint 
Kind van God Maria ’s kind 
 

Gij daalt van de Vader neer 
Tot de Vader keert Gij weer 
Die de hel zijt doorgegaan 
En hemelwaarts opgestaan 

Uw kribbe blinkt in de nacht 
Met een ongekende pracht 
Het geloof leeft in dat licht 
Waarvoor al het duister zwicht 
 

Lof zij God in 't hemelrijk 
Vader Zoon en Geest gelijk 
Nu en overal altijd 
Nu en tot in eeuwigheid

Zingen: Lofzang van Maria: 3 en 5  
 
Zingen: Weerklank Psalm 130a vers 1 en 2  
 
1.Uit diepten van ellende 
roep ik om hulp, o HEER. 
Wilt U zich tot mij wenden? 
Ik zie geen uitweg meer. 
Heer, luister toch aandachtig! 
Hoe blijf ik overeind? 
Want U ziet mijn gedachten, 
mijn ongerechtigheid. 
 

2.Maar U weet te vergeven; 
ik heb ontzag voor God. 
U geeft weer hoop ten leven, 
bevrijdt mij van mijn lot. 
Mijn God wil ik verwachten 
en zijn bevrijdend woord, 
Zoals de wachters wachten 
op licht dat ’s morgens gloort.

Schriftlezing: Hebreeën 2: 5-18 
 
Kinderlied: OTH 541 - Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig- 
 
Refrein 
Mijn God is zo groot, 
zo sterk en zo machtig. 
Er ’s niets wat God niet kan doen. (2x) 
 

De bergen schiep Hij, rivieren erbij, 
de sterren maakte Hij ook! 
(refrein) 

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij. 
Hij zorgt voor jou en voor mij. 
(refrein) 
 

Heb jij soms verdriet? ’t Is God die je ziet. 
Hij legt Zijn handen op jou. 
(refrein)

 
 
 
 
 



Zingen: Weerklank Psalm 56: 4 en 5  
 
4.Het is de HEER, wiens woord ik lovend lees, 
de God die altijd mij zijn trouw bewees, 
zijn woord vertrouw ik zonder angst en vrees, 
hoe kan een mens mij schaden? 
O God, ik zal met lof U overladen: 
wat ik beloofd heb zal ik vastberaden 
nu dankbaar na gaan komen door mijn daden. 
U bent zo goed geweest! 
 
5.Mijn ziel is door U van de dood gered. 
Ik struikel niet, want U hebt het belet, 
mij op het pad dat naar U leidt gezet, 
daarvoor zal ik U eren. 
Ik mag voortaan in ’t levenslicht verkeren 
en wandlen voor Uw oog, o HEER der heren. 
Ik ga nu blij mijn weg, niets kan mij deren. 
Ik steek de loftrompet! 
 
Preek  
Thema: Onze Kampioen! 
 
Zingen: Sela - O kom, o kom Immanuël- 
 
O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
  

O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel!  
 
Collecte 
 
Zingen: Psalm 68: 10 
 
 


