
Liedblad voor de middagdienst van 4 januari in de Dorpskerk
Voorganger: Ds. C. Rentier  Aanvang: 16.00 uur    
 
Zingen: Goed om hier te zijn (Sela)  
 
1.Zing met ons mee en vier hoe God 
door mensen werkt 
Samengeroepen hier in deze kerk 
Waar wordt gedoopt begraven en 
getrouwd 
En wij belijden dat Hij van ons houdt 
 
Verenigd met de hemel zingen wij met 
één stem 
Glorie aan de Vader alle eer aan Hem 

Refrein 
Het is goed om hier te zijn 
Zo goed om hier te zijn 
Want U bent in ons midden Heer 
Het is goed om hier te zijn 
In uw aanwezigheid 
U bent in ons midden Heer 

 
2.Met hoofd en hart en ziel met hoe het ons ook gaat 
Komen wij samen hier op deze plaats 
Met jong en oud van ver en van dichtbij 
Iedereen welkom dat geloven wij 
 
Verenigd met de hemel zingen wij met één stem 
Glorie aan de Vader alle eer aan Hem 
(Refrein) 
 
3.Generaties mensen  
Op tal van dit soort plekken 
Ontmoeten U en leven op 
Zij zijn ons voorgegaan 
Wij sluiten ons bij hen aan 
U bent van alle tijden God(2x) 
(Refrein 2x) 
 
Ja U bent in ons midden Heer 
 
Zingen: Psalm 45: 1  
 
Zingen: Weerklank Psalm 96: 1 en 2 
 
1.Zing een nieuw lied voor God de 
HERE. 
Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. 
Zing voor de HEER met diep ontzag, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
opdat elk volk die lofzang lere. 

2.Leer ieder volk zijn glorie prijzen, 
leer al de naties eer bewijzen 
aan Hem die wonderen volbracht. 
Groot is de HEER, geducht in kracht. 
Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen. 

 
Schriftlezing: Johannes 3: 22-36  
 



Zingen: Weerklank lied 136  
 
1.Wees stil en kom wat dichterbij 
dit kind van Bethlehem: 
het einde, het begin is Hij; 
niets kan ik zonder Hem. 
Hij is mijn water en mijn brood, 
het licht rondom mij heen, 
mijn leven, midden in de dood – 
Hij laat mij niet alleen. 
 

2.Hij is de deur die openstaat 
en achter mij zich sluit, 
de herder die met raad en daad 
mij voorgaat, in en uit. 
Hij is een weg, recht door de zee, 
mijn pad in de woestijn, 
zijn ja is ja, zijn nee is nee, 
zijn woord zal waarheid zijn. 

3.Hij is de wijnstok die mij draagt, 
geplant in Bethlehem, 
Hij geeft mij meer dan God mij vraagt: 
mijn vruchten zijn uit Hem! 
Wees stil en kom wat dichterbij 
en zeg mij zingend na: 
begin en einde, dat zijt Gij, 
alfa en omega! 
 
Preek  
Thema: Waarom kwam Jezus als mens op aarde? 
 
Zingen: OTH 379 Heer, Uw licht en uw liefde schijnen 
 
1.Heer, uw licht en uw liefde schijnen. 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw 
ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt 
ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
 

 
Refrein 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

2.Heer, ’k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
(Refrein) 
 

3.Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
(Refrein) 

Collecte 
 
Zingen: Psalm 145:2  
 
                                               
 
 


