
Liedblad voor de jongerendienst van 6 juli in de Dorpskerk
Voorganger: Ds. J. A. Brussaard              Aanvang: 16.00 uur    
 
Zingen: Lied OTH 190: Heer U bent mijn leven 
 
1.Heer, U bent mijn leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 

2.’k Geloof in U, Heer Jezus, 
geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, 
die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, 
leeft nu onder ons: 
één met God de Vader 
en verenigd met uw volk; 
tot de dag gekomen is 
van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 

3.Heer, U bent mijn kracht, 
de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 

4.Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen 
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

Zingen: Psalm 72: 7 en 4 (De Nieuwe Psalmberijming)  
 
7. Laat iedereen de HEER bezingen, 
de God van het verbond. 
Hij, Hij alleen doet grote dingen, 
bazuin zijn glorie rond! 
Zijn naam gaat elke naam te boven; 
breng Hem voor eeuwig eer. 
Laat alles wat bestaat Hem loven. 
Ja, amen, prijs de HEER! 
 

4. Wie tot hem roept zal hij bevrijden; 
wie zwak is staat hij bij. 
Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden; 
wie vast zit maakt hij vrij. 
Wie arm zijn of door zorg gebogen, 
verdrukt of diep in nood – 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij redt hen van de dood. 

Geloofsbelijdenis zingen: I believe in God the father 
 
Our Father everlasting 
The all creating One 
God Almighty 
Through Your Holy Spirit 
Conceiving Christ the Son 
Jesus our Saviour 



Refrein 
I believe in God our Father 
I believe in Christ the Son 
I believe in the Holy Spirit 
Our God is three in one 
I believe in the resurrection 
That we will rise again 
For I believe in the Name of Jesus 

 
Our Judge and our Defender 
Suffered and crucified 
Forgiveness is in You 
Descended into darkness 
You rose in glorious life 
Forever seated high 
(Refrein 2x) 

 
For I believe in the Name of Jesus 
For I believe in the Name of Jesus 
 
I believe in life eternal 
I believe in the virgin birth 
I believe in the saints' communion 
And in Your holy Church 
I believe in the resurrection 
When Jesus comes again 
For I believe in the Name of Jesus 
(Refrein 2x) 
 
For I believe in the Name of Jesus 
 
Schriftlezing: Lukas 10: 25-37 
 
Zingen: Lied: bouw uw koninkrijk 
 
Kom, vestig uw gezag 
Wees Koning in ons hart 
Herstel uw beeld in ons 
Onthul uw doel met ons 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw 
Een laaiend vuur in onze ziel 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer 
zien 
Wij zijn uw kerk 
Heer, maak ons sterk in U 

Wij dorsten naar uw rijk 
En uw gerechtigheid 
U schakelt ons nu in 
En geeft ons leven zin 
Gevangen harten worden vrij 
Verslagen mensen troosten wij 
Zelfs de blinden zien uw heerschappij 
Wij zijn uw kerk 
Hoor ons gebed en kom! 

 
Refrein 
Bouw uw koninkrijk 
Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand 
Kom, herstel ons land 
Vul uw kerk met vuur 
Win dit volk terug 
Heer, dat bidden wij 
Tot uw koninkrijk 
Verschijnt 

Uw ongetemde kracht 
Verslaat de helse macht 
Uw ongekende pracht 
Vernieuwt en sterkt ons hart 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt 
Leer ons te doen wat U ons vraagt 
Vol van Jezus' liefde en zijn kracht 
Wij zijn uw kerk 
Heer, doe uw werk door ons 
(Refrein2x)



Preek 
 
Zingen: Lied in Jezus Naam 
 
In de nacht van ons bestaan, 
een wereld ver bij God vandaan, 
delen wij zijn liefde uit, 
door de kracht van Jezus' kruis. 
Stervend als het goede graan, 
doen wij wat Jezus heeft gedaan: 
trekken heel de wereld door, 
leven Gods genade voor. 
 

Refrein 
Ga dan heen: 
verkondig zijn Naam 
aan iedereen, 
want Jezus is Heer! 
Ga dan heen 
en twijfel niet meer: 
Hij is bij ons, 
zal met ons gaan. 

Maak het goede nieuws bekend, 
dat Jezus leeft en wij met Hem. 
Door de liefde die van God 
in ons hart is uitgestort. 
Als de liefde in ons leeft, 
die niet zichzelf zoekt maar die geeft, 
dienen wij in kwetsbaarheid 
en leven voor gerechtigheid. 
(refrein 2x) 
 
Collecte 
tijdens collecte zingen de jongeren: day after day, Jesus reigns van City Alight 
 
1.In the morning as I pray 
For the day that You have made 
I have hope and I have peace 
For Your presence is with me 
So whatever comes my way 
Lord remind me of this grace 
I can face it with this hope 
Jesus won’t forget His own 

 
Refrein 
Jesus holds me safely in His hands 
Ever close he leads me in His plans 
When I can’t see the way 
I have hope and I have faith 
Day after day, Jesus reigns 

 
2.In the evening as I rest 
I recall Your faithfulness 
How You never left my side 
From the morning to the night 
Now until the dawning sun 
Be the light that leads me on 
I can face it with this hope 
Jesus won’t forget His own 
Refrein 

Always before me 
And always beside me 
My shepherd is always close 
Morning to evening 
Each day that I’m given 
My shepherd is always close 
(2x) 
 

 
 
 



3.For tomorrow this I pray 
Father help me live Your way 
Every breath and every word 
For the glory of the Lord 
If the day should test my faith 
Or fill my heart with songs of praise 
I can face it with this hope 
Jesus won’t forget His own 
Refrein 
 
Day after day, Jesus reigns 
 
Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 3 (DNB) 
 
1. Mijn ogen kijken naar omhoog. 
Ik zie de bergen staan, 
daar komt mijn hulp vandaan, 
daar houdt de HEER mij in het oog; 
Hij maakte en bewaarde 
de hemel en de aarde. 
 

2. Hij laat je voeten veilig gaan. 
Als jij obstakels ziet: 
je helper sluimert niet. 
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan 
en laat zijn steun ervaren. 
Hij zal zijn volk bewaren. 

3. De HEER zal steeds je helper zijn; 
zijn schaduw, zo dichtbij, 
blijft aan je rechterzij. 
De zon en maan doen je geen pijn. 
De HEER zal alle dagen 
en in de nacht jou dragen. 
 
Zingen: Lied zegen mij  
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij 
verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
 
 
 

Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor 
mij.

Zegen hen waar ze in geloof voor leven. 
Zegen hen waar ze hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen hen tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.



 


