
Liedblad voor de avonddienst 8 februari in de Dorpskerk
Voorganger: Ds. I. Pauw      Aanvang: 18.30 uur    

 
Zingen: OTH 397 Ooit komt er een dag 
 
1.Ooit komt er een dag 
dat de hemel openbreekt 
en de doden zullen opstaan. 
Ooit komt er een dag 
dat U terugkomt op een wolk 
en dat U kijkt met ogen, stralend als de 
zon. 
 
 

Refrein 
(Maar) tot aan die dag 
wil ik weten wie U bent, 
wil ik leven dicht bij U 
en mij geven in aanbidding. 
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt 
en uw woorden tot mij nemen 
als een kostbaar geschenk. 
Tot aan die dag! 

 
3.Ooit zal het zo zijn 
dat we leven in een stad 
waar geen pijn en geen verdriet is. 
Ooit zal het zo zijn 
als we komen in die stad 
dat de Vader onze tranen wist. 
(refrein) 

 
4.Ik verlang zo naar de dag 
dat ik neerkniel aan uw voeten 
en ik U mag herkennen aan uw stem. 
(En) als we samen hand in hand 
het hemels paradijs betreden, 
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. 
(refrein 2x) 

 
Zingen: Psalm 145: 1 en 7 
 
Zingen: Weerklank Psalm 86: 4 en 5  
 
4.Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwe naam. 
HEER mijn God, ik zal U loven, 
heffen ’t ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 

5.Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 

Schriftlezing: Genesis 18:16-33 en Lukas 11: 5-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Weerklank Psalm 130: 1 en 3 
 
1.Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o HEER, 
tot U die hulp kunt zenden, 
ik buig mij voor U neer. 
Heer, neig tot mij uw oren 
en wil mijn klacht verstaan, 
wil mijn gebed verhoren, 
ontferm U, zie mij aan. 
 

3.Ik blijf de HEER verwachten 
en hopen op zijn woord. 
Ik wacht in al mijn klachten 
op Hem, tot Hij mij hoort. 
Mijn ziel, vervuld van zorgen, 
wacht sterker op de Heer, 
dan wachters op de morgen – 
de morgen, o wanneer! 

Preek: Thema: In de bres springen 
 
Zingen: Psalm 62: 4 en 5   
 
Collecte 
 
Zingen: Gebed om zegen- Sela- 
 
1.Zegen mij op de weg die ik moet 
gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles wat U van mij 
verlangt 
O God zegen mij alle dagen lang 
 
 
 
 

2.Vader maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest Heer 
Jezus komt tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor 
mij 

3.Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot tot zegen te zijn 
O God zegen ons tot in eeuwigheid 
 
4.Vader maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 

 
 
 
 
 



 

 
                                                                       
 


