
Liedblad voor de middagdienst van 9 november in de Dorpskerk
Voorganger: Ds. A. P. Pors      Aanvang: 16.00 uur    
 
Zingen: Als ik naar de bergen kijk -SELA- 
 
Als ik naar de bergen kijk 
Het pad dat ik moet gaan 
Dan voel ik mij een kwetsbaar mens 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
 

Als ik naar de bergen kijk 
De diepte van het dal 
Dan voel ik mij een kwetsbaar mens 
Wie vangt mij als ik val? 

Onze Heer die alles maakte 
De schaduw op ons pad 
Blijft met ons verbonden 
Hij waakt bij elke stap 
Onze Heer die alles maakte 
Beschermer voor altijd 
Waar wij gaan en komen 
Hij blijft in eeuwigheid 
 
Wie wijst mij de weg omhoog 
Als mij het zicht ontbreekt? 
Wie ziet mij als ik zoekend ben 
Naar wat mij richting geeft? 
 

Wie gaat met mij door het dal 
Het donkerst van de nacht? 
Wie hoort mij als ik roep om hulp? 
Wie geeft mij nieuwe kracht? 

Onze Heer die alles maakte 
De schaduw op ons pad 
Blijft met ons verbonden 
Hij waakt bij elke stap 
Onze Heer die alles maakte 
Beschermer voor altijd 
Waar wij gaan en komen 
Hij blijft in eeuwigheid 
 
Zingen: Psalm 145: 2 en 3  
 
Zingen: Weerklank Psalm 67:2  
 
2.Dat alle volken U belijden, 
U loven, Heer, met hart en mond, 
dat alle landen zich verblijden, 
laat juichen heel het wereldrond. 
Volken zult U richten, / U gaat vrede stichten 
door gerechtigheid. 
Volken aller landen / worden door uw handen 
tot uw heil geleid. 
 
Schriftlezing: 1 Samuël 17:55 - 18: 5 
 



Zingen: Weerklank Psalm 25: 5 en 7  
 
5.Louter goedheid zijn Gods paden 
voor wie leeft naar zijn verbond, 
daaraan trouw blijft en zijn daden 
slechts op Gods geboden grondt. 
Zie mij schuldig voor U staan, 
HEER, vergeef mijn overtreden, 
neem mij om uws naams wil aan, 
groot zijn uw barmhartigheden. 
 
7.Gods vertrouwlijk’ omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont, 
daar de HEER aan zijn beminden 
zijn verbondsgeheimen toont. 
Ik houd, ook in tegenspoed, 
steeds het oog op God geslagen, 
want ik weet dat Hij mijn voet 
redt uit alle hinderlagen. 
 
Zingen: Psalm 103: 5 en 9  
 
Collecte 
 
Zingen: Weerklank lied 441: 1, 3 en 4 
 
1.Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Refrein 
Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen ied’re dag, 
gedragen door 
zijn liefd’ en kracht. 
 
3.Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard’ en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
(refrein) 

4.Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn 
(refrein) 

 
 


