
Liedblad voor de middagdienst van 10 December 2023 in de Dorpskerk. 
Predikant: C. H. Bax     Aanvang: 16:00 uur 
 
Zingen: OTH 369 
 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 
Toon mijn liefde 
aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb ik ook jou liefgehad.

 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
(Refrein 2x) 

 
Zingen: Psalm 72: 1 en 3 
 
Zingen: Weerklank Psalm 27: 1 
 
De HERE is mijn licht, wat kan mij deren? 
Hij is mijn heil, ik ben voor niemand bang. 
Ieder gevaar kan ik met Hem trotseren. 
Op Hem, mijn rots, bouw ik mijn leven lang. 
De aanval van belagers hield geen stand: 
ze struikelden en beten in het zand. 
Al smeedt een machtig leger een complot, 
in oorlog zelfs vertrouw ik op mijn God. 
 
Schriftlezing:  2 Samuel 23: 1-7  

Lukas 1: 67-79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Weerklank Psalm 18: 1 en 9 

 
9. Alleen Gods weg kan tot het doel 
geleiden, 
zijn woord is waar en zuiver t’ allen 
tijde. 
Hij is een schild, een schuilplaats in 
de strijd, 
voor al wie bij Hem zoekt naar 
veiligheid. 
Want wie is God, dan deze onze 
HERE? 
Wie is de rots die alles kan 
trotseren? 
Alleen die God die mij met kracht 
omgordt, 
bij wie mijn levenspad een heilsweg 
wordt. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Zingen: OTH 302 

 

 
De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
(Refrein(2x) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam(2x). 

 
Zingen: Lofzang van Zacharias: 1, 4 en 5 

 


